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İSTANBUL 


DEVRİMCİ GENCLİK 


BİRLİĞİ 
KAPATILDI 


.Stanbul Devrimci Gençlik 
Birliği, 7 Ocakta polis tarafından 
basılarak, üç ay süreyle kapatıldı. Demek, 28 Aralık günü de 
kanunsuz olarak aranmış, üyelerine dayak atılmış ve hakaret 
edilmişti 

Demeğin kapatılması üzerine 
basına bir açıklama yapan Başkan Bülent Baş, şunları söylemiştir: 

“Devrimci Gençlik Birliğinin 
kanunsuz olarak kapatılması halkın örgütlenme özgürlüğüne yönelen saldırıların bir parçasıdır. 


Zorbalığa ve karanlık günler- 
den kalma gerici yasalara dayanılarak halkın örgütlenme özgürlüğü yok edilemez. DGB'- 
nin kapatılması da gençliğin 
can güvenliği ve örgütlenme özgürlüğü için verdiği mücadeleyi 
durduramayacaktır. Bu kanunsuzluğu protesto eder, bütün 
demokratik kuruluşları ve yurtseverleri, gerici Demekler Kanununu değiştirmek için mücadeleye çağırınız." 


Radyoculuğun 
50. yılı konulu 
toplantıda 
TRTDEKİ BASKI 
VE SANSÜRE 
KARŞI ÇIKILDI 


Kısa adı TRT-DER olan 
"Tüm Radyo ve Televizyon Çalışanları Demeği” İstanbul Şubesi, 29 Aralıkta "Radyoculugun. Ellinci Yılı" konulu bir 
toplantı düzenledi. Demeğin İstanbul Şube Başkanı Refik Y oksulbakan toplantıyı bir konuşmayla açtı. Yoksulbakan konuşmasında 50 yıllık süre içinde 
radyoculuk ve TRT üzerinde 
hakim sınıfların ve iktidarların 
baskı ve denetiminin sürdüğünü, 
buna karşılık TRT çalışanları- 
nın örgütlü bir demokratik mü 
cadele vermeleri gerektiğini belirtti. 


Batu İşmen'in yönettiği toplantıya müzisyen Şanar Yurdatapan, Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Bülent Tanör ve Ersan Hal ve Tüm-Der İstanbul Şube başkanı konuşmacı olarak katuldılar. Konuşmacılar TRT'deki 
çok yönlü ve kademeli olarak 
uygulanan sansüre, emperyalist 
tekellerin ve hakim sınıfların kitle haberleşme araçları üzerindeki 
denetim ve baskılarına karşı çıktılar. Bunların haber alma özgürlüğünü, kamuoyunun serbestçe 
oluşmasını ve demokratik bir 
Kültürün gelişmesini engellediğini açıkladılar. Ayrıca kitle haberleşme araçları yoluyla yapılan 
emperyalist sömürüyü teşhir ettiler Dr. Ersan İlal, konuşması sirasında emperyalistlerin kendi 
ajansları yoluyla kurdukları haber tekeline karşı Üçüncü Dünya 
ülkelerinin aralarında birleşerek 
yeni haber ajansları oluşturması- 
nın olumlu bir gelişme olduğunu 
söyledi. 
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ERZİNCAN SENATÖRÜ NİYAZİ ÜNSAL 


"Kürt Kürdüm, 
Alevi Aleviyim diyemiyor. 
Ben böyle demokrasi tanımıyorum” 


BU SAHTE BİLDİRİLERİ KİM YAZIYOR? 


uşakları; 
Biz £ 
İHTİLALCİ isçi 


rı gasbodon vey& 
Zitat? İşçi 


duyacak. Doğerli arkadasımın M 


le yaklaştırscak, 
DEVRİM SAATİ OELMİŞTİR, 
mısın yeni bir aşamasına getirdi. 


ELLERİ KANLI ZMPERİYALİST UŞAKLARI 


Amorikan emperyalizminin vo Rus sosyal omporyalinminin kirelı 
sets je 


9 LÜ ordumuzla silâhimıcın namlusunu Bags mize çovi— 
rorsk karşınızdayız. Verdiğiniz uvbanları ve daha vice kurbanin? voroceğiriz1 göze a'oruk kızıl güneşimiz MAO'mun ışığıyla aydınlanan 

devrim yolumuzdakıdönmiyeceğiz. Haikımız o 


şist cozsaeyletinizo atılması “Halkı 
yonun işkonçeden kiwtuluşu İçin onularını eöirgom 
Bolma Gürdil, 44141 Orkunoğlu, Ergin Erkiyer, Ali Sönmez, İbralim 
Yalçın , Mubarsom Kaye, Halil Akşıt ve diğür cesur devrimci 
larımız tutuklarmşlardır. Ama şunu bilinki bombalar eskisinden daha 
çok patlayacak, omperyalizmin kalosini sarsacak, devrim hor geçen gün- 
Evet biz acileiyiz. Kaybedecok zananımız yoktur. 


bi kıracak, devrim yolumuzu atıtacağız. Biz fidye için rohin almya- 


gasbotmaya çabalayan katiller, 
im ân güşlü 


KÖYLÜ PARTİSİ A 


esimizi ölymuştur, duyuyor, 
übaşı'nın tutuklanarak fa- 


n savaşını voron 


arkndaş- 


Son tutuklamalar bizi devrim savaşı- 
Enporyalizmin uşaklarını sinek gi- 


Bis DEVRİMCİYİZ. 


s ERBAKAN; 
TAN BCEVİT'LERE ÖLÜM BÜKMWÜMÜZ KAT 
ju ar ETT 
Faşizme nibayet. 


Bize anarşist diyorsunuz, terörcü diyorsunuz. .DEĞİLİZ . 

siri le Düşmanı esmek, öldürmek, norode bulunursa bulunürmok dovrim karşısında borçtur. Yapacağız bu borcumuzu, imhaya … 

başlıyoruz düşmanlarımızı. Acımasız bir ölüm kalım savaşı başladı. 
İKTİDAR 


Yaşasın ösgür ve bağımsız Türkiye , 
TÜRKİYE İBTİLALGİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


m VE İKTİDAR İÇİN HALKI SA- 
« Onların öcünü sizden alacağız. 


Faşisiler 
iki devrimciyi daha 


MC'nin yıkılmasıyla tutunacak dal aramaya başlayan MHP'li 
faşistler saldırılarını sürdürerek 
gençliğe ve halka gözdağı vermeye çalışıyorlar. Yeni hükümetin açıklandığı günlerde Türkeş 
"Anarşi devam edecektir” diye 
demeçler veriyor. 

Geçtiğimiz hafta içinde 
MHP'liler birçok cinayet işlediler. Ankara'da bir kahveye makinalı tüfeklerle ateş açan komandolar bir doktoru öldürüp, üç kişinin ağır yaralanmasına yol açtilar. 3 Ocak günü Ankara Fen 
Fakültesi öğrencilerine saldıran 
komandolar okula bomba yerleştirirken yakalandılar. Yakalanan komardolardan birinin 
adının Mehmet Gümbet olduğu 
bildirildi. 

MHP'li komandolar azınlık 
vatandaşlar üzerinde de korku 
yaratmaya, çalışıyorlar. İstanbul 
Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi 
MHP'liler tarafmdan dördüncü 
defa bombalandı. Halk bu saldıniyi nefretle kınadı. 

İzmir'de MHP'liler tarafından 
kaçırılıp el ve ayakları ezilerek 
işkence yapılan genç hastanede 
öldü. Şirinyer Halk Kültür Derneğine bomba atan iki komando 
yakalandı. Bunlardan Mesut 
Çakmak'ın üzerinden iki tabanca çıktı. Yakalanan komando St 
rinyer Halk Kültür Derneğini arkadaşı Mustafa Çolakoğlu ile 
birlikte bombaladıklarını itiraf 
etti. Bu komandoların devrimci 


öğrencilerin kaldıkları evi bombalayan ve Mehmet Parlak adlı 
işçiyi yaralayan faşistler oldukları anlaşıldı. Olayların planlayıcılarının Çankaya Ülkü Ocakları Başkanı Fikri Karabulut, 
İkinci Başkan Mehmet Kılıç ve 
MHP İl Gençlik Kolu Başkanı 
Şerif Parlak olduğu açıklandı. 
Buca'da bir kahveyi basan MHP" 
liler de on öğrenciyi yaraladılar. 

Gaziantep'te de MHP'li komandolar otobüs durağında bekleyen Gaziantep Makina Fakültesi öğrencilerine saldırıp, yedi 
öğrenciyi yaraladılar. 

İstanbul Kadıköy Ticaret Lisesinde öğrenimi engelliyen faşistlere Müdür okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Bu karara rağmen okula girmek isteyen faşisi- 


VEFA 


Geçtiğimiz hafta gazetelere de- 
li saçması bir bildiri gönderildi. 
Bildiri “Türkiye İhtilalci İşçi 
Köylü Partisi" imzasını taşıyor 
ve metinde dergimizin "ve eski 
Yazı İşleri Müdürümüz Mustafa 
Tütüncübaşı'nın isimleri geçiyordu. Bu sayımızda fotokopisini yayınladığımız bildiri faşistlerin ne kadar telaş içinde olduklarını, nasıl şaşkınca tertiplerle 
uğraştıklarını ortaya koyuyor. 
Hiç bir gazetenin bu bildiriye 
yer vermemesi de tertibinin itibar görmediğini gösteriy or. 


Daha ilk bakışta yazının ne 
dil ne de fikir (o bakımından 
HALKIN SESİ ile yakından 
uzaktan bir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki bildiriyi 
kaleme alanlar HALKIN SESİ ile 
“Acilciler” i birbirine karıştıracak kadar şaşkınlık içindedirler, 
Devrimcilerin “Banka soymak" 
CHP ile MHP'yi bir görmek gibi eylem ve anlayışlarla mücadele ettikleri herkesçe bilinmektedir. 


Bildirinin tam metnini ve fotokopisini vayınlıyoruz. 


öldürdü 


ler, öğrencilerin tepkisiyle karşi 
laştılar ve on beş kişilik MHP'li 
grub kaçmak zorunda kaldı. 


Seydişelir'de de MHP'lilerin 
tahrikleriyle başlayan olaylar giderek büyüdü ve sabrı taşan halk 
MHP binasını bastı. Seydişehir 
Alimünyum tesislerine işçi olarak yerleştirilen faşistler şehirde 
birçok işyerini tahrip edip, TÖB- 
DER ve CHP binalarına saldırın- 


ca halktan hakettikleri tepkiyi 
gördüler. Aynı şekilde Urfa'nın 


Birecik kazasında da komandoiar halka saldırıp, işyerlerini ve 
birçok evi tahrip ettiler. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde ise komandolar öğrencilere 
saldırdılar. Yirmi kişi yaralandı 
ve okul bir gün tatil edildi. 


LİSESİ 


ÖĞRENCİLERİ 


FAŞİST BASKILARI 
PROTESTO ETTİ 


6 Ocak günü okul dağılışmda toplanan Vefa Lisesi öğrencileri bir yürüyüş yaparak, faşist baskıları 
protesto ettiler. Öğrenciler "Faşist müdür istifa”, 
"Öğretmen öğrenci kıyımına son” sloganları atarak Laleli'ye kadar yürüdüler ve sonra dağıldılar. 
Vefa Lisesinde 10 Kasımda çıkan olaylardan-sonra 
polis ve faşistler baskılarını artırmışlardı. 


CHP Erzincan Senatörü Niya- 
Zi Ünsal geçtiğimiz haftalarda 
Cumhuriyet Senatosu'nun bir 
oturumunda "Can Güvenliği ve 
Öğrenim Özgürlüğü" konusunda 
tir konuşma yaptı. Niyazi Ünsal 
nonuşmasının bir bölümünde 
"Kürt Kürdüm, Alevi Aleviyim 
diyemiyor, ben böyle demokrasi 
tanımıyorum" deyince Senatoda 
tartışma çıktı. Bugüne kadar 
Kürt halkına baskı yapanlar, 
veya en azından baskılara göz 
yuman, seyirci kalanlar, Senatotonun "ulvi" çatısı altında 
"Kürt" kelimesinin kullanılmasından son derece rahatsız oldular. Bu konuda bir ibret belgesi 
olmasi açısından Kürt meselesi- 
nin tartışıldığı Meclis zabıtlarını aynen yayınlıyoruz : 

“Niyazi Ünsal- ... Size bu 
noktada çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Dikkat ederseniz 
konuşan herkes Kürtlere özgürtük verilmesini isteyenleri suçluyor. Kimse böyle bir isteğin öne 
sürülmesini, söylenmesini istemiyor. Ama bir sorumlu çıkıp, 
“Türkiye'de Kürt var mı yok 
mu?" diye sormuyor. Türkiye'de 
Kürt varsa özgürlüğü de olacaktır. Bu nasıl demokrasidir? ... 
Suphi Gürsoytrak (Tabii Üye) 
— Böyle şey olmaz. 

Niyazi Ünsal (devamla) — Sözümün sonunu dinleyin, söyleyeceğim şimdi. 

Suphi Gürsoytrak; (Tabii 
Üye)— Bölücü bir konuşma, böyle şey olmaz. 

Niyazi Ünsal (devamla) 
— Olup olmayacağını söyleyecegim, dinlerseniz şimdi. 

Ali Oğuz (İstanbul)— O zaman parça parça edersiniz mem- S 
leketi. 

Niyazi Ünsal (devamla)— Dinlerseniz olacaktır o. Bu nasıl demokrasidir ki, insana ne olduğunu açıklama olanağı vermiyor. 

Ne olduğu açık, Kürt olup olmadığını ben açıklarım ancak; 
ben bilirim ancak. 


Sami Küçük (Tabii Üye) 
— Vatandaş olarak. 
Niyazi Ünsal ` (devamla) 


— Milyonlarca insanı baskı altına alarak, asıllarını hiç bir düzen 
unutturamaz. unutturmaya kalkarsanız olayları da durduramazsınız. Ne diyor İçişleri Bakanı 
Senato kürsüsünden? .. "Onlar 
bu ülkenin en sadık tebalarıdır." 
Bir ülkenin İçişleri Bakanı o ülkede yaşayan yurttaşları teba 
olarak görürse, onları da sözde 
bir ayrıcalığa, bir farklılığa tabi tutarsa, bu işlerin sonu gelmez. 

Ali Oğuz (İstanbul)— Ne demek bunlar? ... 

Niyazi Ünsal (devamla)— Söyleyeceğim beyefendi, biraz izin 
verirseniz. 

İçişleri Bakanına bu sözleri 
bilinçaltı gerçeği söyletiyor. Bakan bilinç altına gizlediği bilgi- 
yi söylüyor. Bu tutum Türkiye' 
de bir baskının varlığını kanıtlar. 
Doğudaki halka kızamazsınız. 
“Neden böyle diyor" diye de soramazsınız, söyleyemezsiniz." 


Ancak, ülkemizin bağımsızlığını savunan 
Kıbrıs'taki haksız duruma son veren, 
Yunanistan'la dostluk siyaseti izleyen, 
faşistlerin üzerine cesaretle yürüyen 


r 


bir hükümet ayakta durabilir ve halkın desteğini sağlayabilir 


Ecevit hükümetinin 


önündeki sorunlar 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim Kıbrıs sorununu görüşmek üzere 
Türkiye'ye geldi... Bulgaristan Şşalterini 
bir indirip bir kaldırarak elektrik vermek için 
ağır şartlar ileri sürüyor. CHP İzmir milletvekili Süleyman Genç'in evi faşistler tarafından 
bombalandı... Faşist cinayetler devam ediyor... Ecevit hükümeti bu olayların cereyan 
ettiği günlerde kuruldu. 


MC Türkiye'yi yaktı, yıktı ve yıkıldı gitti. 
Ecevit hükümetinin önünde çözülmesi gereken 
çok önemli sorunlar vardır. Bu sorunların başında Kıbrıs geliyor. MC 'nin Kıbrıs konusundaki batakcı siyaseti Türkiye'yi bütün dünya- 
dan tecrit etti. Başta Üçüncü Dünya ülkeleri 
olmak üzere Türkiye'nin çaldığı her kapı, 
Kıbrıs'taki haksız tutum nedeniyle yüzüne 
kapandı. Bu yüzden ekonomik buhran ağırlaştı. Demirel'in ifadesiyle "70 sente muhtaç" duruma düştük. İşsizlik, pahalılık aldı 
yürüdü. MC çareyi felaket tüccarı Rusya'nın 
kapısını çalmakta buldu. Yeni Çarlar, MC 
iktidarı döneminde bu çıkmazdan yararlanarak Türkiye üzerindeki etkinliklerini ar- 


tırdılar. 

Ecevit, "bağımsız ve kişilikli" bir dış 
politika yürütebilmek ve ülke içi sorunları çözebilmek için öncelikle Kıbrıs meselesini ` halletmek zorundadır. e Türkiye 
Kıbrıs'ın içişlerine karışmaktan vazgeçmeli ve 
askerlerini geri çekmelidir. Türkiye'nin menfaati bunu gerektiriyor. Yeni hükümet bu 
sorunu çözmek için cesur olmalıdır. Uluslararası ilişkilerdeki tecridi kırmak ve iki süper 
devletin hegemonya emellerine set çekmek 
ancak bu yolla mümkündür. 


Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleler 
karşılıklı görüşme yoluyla çözülmelidir. Ege 
sorunu iki ülkenin menfaatlerine uygun olarak 
hakkaniyetle ele alınmalıdır. Yunanistan'la 
dostluğun geliştirilmesi ülkemizin menfaatinedir. Akdeniz'i ve Ege'yi iki süper devlet, özellikle Rusya bulandırmakta, iki ülke arasında 
düşmanlık körüklemektedir. ` Yunanistan'la 
dostluğu savunmadan sosyal-emperyalistlerin 
emellerine set çekmek mümkün değildir. 

MC'yi yıkılışa götüren en önemli sebepler- 
den biri de faşist saldırı ve cinayetlerdir. MC 


2 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan 


ÇIKARILMIYOR 


Dergimizin Yazı İşleri Müdürü Mustafa Tütüncübaşı iki ayı aşkın süredir Askeri hapishanede bulunmasına rağmen hâlâ tutuklu olduğu davadan mahkemeye 
çıkarılmamıştır. 


Tütüncübaşı 'nın tutukluluğunu uzattıkça kanunsuzluğa batmakta olan Askeri Savcılar, durumu öğrenmek 
isteyen avukatları oyalamakta ve sürekli çelişik beyanlarda bulunmaktadırlar. Önce Tütüncübaşı'nın TCK' 
nın 159'uncu maddesi nedeniyle birden fazla dosyası 
bulunduğu için bu dosyaların birleştirileceği söylenmiştir. Daha sonra tutuklama kararına itirazın sonucunu öğrenmek isteyen avukatlara dosyanın Milli Savunma Bakanlığına gönderildiği bildirilmiştir. Savcılar, 
Tütüncübaşı nın dosyalarını birbirine karıştırmışlar ve 
itiraz dilekçesini, tutuklu olmadığı bir dosyaya koydukları için itiraza, süresi içinde bakılamamıştır. Tütüncübaşı'nın tutuklu olduğu davadan biran önce mahkemeye çıkarılması için yapılan talepler, "henüz iddianame hazırlanmadı" cevabıyla karşılanmaktadır. 


Askeri Mahkemelerin basını yargılayamayacağı gerçeği, artık, Üçüncü Kolordo nezdindeki bazı askeri 
savcılar tarafından bile kabul edilmektedir. Bunlardan 
Ali Saraçoğlu, Avukat Aden Betil in Anayasa'ya aykırılık o iddiasına katılmıştır. Buna rağmen Refik Tutkun ve Metin Yurdabak gibileri, Mustafa Tütüncübaşı' 
nın tutukluluğunu uzatmaya devam etmektedirler. 
Bunlar, Yazı İşleri Müdürümüzü ne mahkemeye çıkarmakta, ne de serbest bırakmaktadırlar. Oysa kanuna göre, ayda bir tutukluluk durumunu gözden 


HALKIN SESİ 


MUSTAFA TÜTÜNCÜBAŞI MAHKEMEYE 


geçirmek ve tutukluluğu uzatmak veya serbest birakmak görevindedirler. 

Mustafa Tütüncübaşı Yı mahkemeye sevketmeyerek 
ilelebet zindanda tutacağını sanan Askeri Savcılardan 
yaptıkları kanunsuzluğun hesabı sorulmalı dır. 


ULUSLARARASI 
BASIN ENSTİTÜSÜ (IPI): 


Gazetecilik en tehlikeli 
meslek haline geldi 


Merkezi Londra'da bulunan ve 60 ülkeden 2000'den 
fazla gazetecinin üyesi olduğu IPI (Uluslararası Basın 
Enstitüsü) geçtiğimiz hafta yıllık raporunu yayınladı. Raporun büyük kısmı gazetecilere ve basın organlarına karşı 
girişilen saldırıları anlatmakta ve 25 ülkede, gazetecilerin 
cezaevlerinde tutuklu bulunduklarına dikkat çekmektedir. Rapor, sadece 1977 yılında, 6 ülkede gazetecilerin 
öldürüldüğünü, diğer bazı ülkelerde kaçırıldığını, dövüldüğünü ve çeşitli biçimlerde saldırıya uğradıklarını, 59 
ülkede ise hükümet yetkililerinin kötü muamelelerine 
maruz kaldıklarını belirtiyor ve gazeteciliğin en tehlikeli 
meslek haline geldiğini vurguluyor. 

Gazetecilere karşı yapılan bu saldırıları engellemek 
amacıyla dünya çapında bir kampanya açılmasını öngören rapor, gazetecilere sağlanacak dokunulmazlığın siyasal bir konu değil, bir insan hakları konusu olduğunu belirtiyor ve gazetecilere saldırıda bulunanlara özel hükümler uygulanmasını talep ediyor. 
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yıkıldı ama, cinayet şebekeleri hâlâ Türkiye' 
nin dört bir yanında cirit atıyor. MHP'li faşistler hâlâ devletin en üst kademelerinde etkinliklerini sürdürüyorlar. 1 Mayıs gibi birçok 
kanlı tertibin sorumlusu olan Kontr-gerilla 
mensupları, hâlâ karanlık köşelerinde cinayetler planlıyor. 


Halkımız bu canileri yakından tanımakta, 
can güvenliğinin nasıl sağlanacağını yıllardır 
yaşadığı deneylerle çok iyi bilmektedir. Yüzlerce evladı faşistler tarafından katledilen, içi 
acıyla dolu halkımız bu cinayetlerin hesabının 
sorulmasını istiyor. 

Ecevit hükümeti ülkeyi “huzur ve istikrara 
kavuşturacağını" söylüyor. Bunun yolu MHP' 
nin ve Kontr-gerillanın üzerine gitmektir. MHP" 
nin yaptıklarının hesabını sormadan, onu ele 
geçirdiği mevkilerden alaşağı etmeden, memlekete ne "huzur” gelir, ne de " istikrar”, 

Ancak, ülkemizin bağımsızlığını savunan, 
Kıbrıs'daki haksız duruma son veren, Yunanistan'la dostluk siyaseti izleyen, faşistlerin 
üzerine cesaretle yürüyen bir hükümet ayakta 
durabilir ve halkın desteğini sağlayabilir. 


HALKIN SESİ 


Fransa MLKP 
Siyasi Bürosu 


FMLKP Siyasi Bürosu, AYDINLIK Dergisi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Doğan Yurdakul'un ve HALKIN SE- 
Sİ Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Tütüncübaşı'nın ordunun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif 
ettikleri suçlamasıyla yeniden tutuklanmalarını öfkeyle 
haber almış bulunuyoruz. Bir dizi eski tutuklamalara 
eklenen bu yeniler yine aynı dergileri hedef alıyor ve 
ülkede Marksist-Leninist düşüncelerin yayılmasını ve 
özgürlükleri yasaklamayı amaçlıyor. Böylece Demirel- 
Türkeş kliği, Türkiye halkının bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük yolunda iki süper devlete ve yerli işbirlikçilerine karşı verdiği devrimci mücadelelerin gelişmesini 
engellemeyi umutlu yor. 


Utanç verici bu tutuklamalar, Türkiye'nin yasama 
kurallarına ve anayasasına aykırıdır. 

Bu tutuklamalar olsa olsa, işçi sınıfının, köylü kitlelerinin ve Türkiye halkının nefretine ve öfkesine yol 
açar. 


a Fransa Marksist-Leninist Komünistleri , bu vesileyle 
Türkiyeli yoldaşlarının mücadelesini destekler ve devrimci çalışmalarında zaferler kazanmaya devam edeceklerin- 
den emin olduğunu bildirir. 


Arjantin KP (M-L) 


Arjantin Komünist Partisi (Marksit-Leninist), Mustafa Tütüncübaşı'nın Askeri Mahkemece tutuklanmasını protesto eden mektubunda şöyle diyor: "Türk hükümeti bu tür olayları öne sürerek, sınıf mücadelesinin 
gelişmesinde önemli bir rol oynayan gerçek Marksist- 
Leninistleri susturamaz ve onları basın özgürlüğünden 
yoksun bırakamaz. f 


“Ne var ki bu, hakim sınıfların zayıflığını gösteriyor. 


Böyle yöntemler devrimin ve sınıf mücadelesinin karşı 
konulmaz gelişmesini önleyemez. 

"Partimiz, Arjantin halkı ve dünya kamu oyu önünde 
Türkiye halkına yapılan bu saldırıyı teşhir ediyor ve Mustefa Tütüncübaşı'nın derhal serbest bırakılmasını talep 
ediyor”. 

Öte yandan Almanya'dan 13, Avusturya'dan 15 kişi 
Mustafa Tütüncübaşı'nın tutuklanmasını protesto etmiştir, 
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“yeni elektrik şantajı 


Yeni Hükümetin kurulması sırasında| ,, 


, Bulgaristan elektriğin yarısını kesti 


p 
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Bulgaristan Türkiye'ye verdiği elektriği son haftalarda bir kesip, bir vermeye başladı. Öyle oldu ki, artık vatandaşlar semtlerinde enerji kısıtlamasının hangi saatlerde yapılacağını öğrenebilmek için neredeyse Sofya radyosunu dinlemek zorunda kalacaklar, 

HALKIN SESİ, daha Bulgaristan la elektrik anlaşmasının yapıldiği 1975 yılında buna karşı çıkmış, yarın "elektriği keserim" 


diye tehdit edeceklerini söylemişti. (HALKIN SESİ, sayı 17). 


Daha sonra da enerji şalterini Rusya ya teslim etmenin Türkiye 
nin başına ne felaketler getireceğini defalarca yazdık. (HALKIN 
SESİ, sayı 81, 85, 98, 103, 105, 122, 127). Aradan iki yıl geçmiştir ve şalter şimdi. Jivkov'un elindedir. Brejnev emir verdikçe Jivkov şalteri indirip kaldırmakta, Türkiye'nin elektriği ile dilediği gibi oynamaktadır. 

Jivkov şimdilik sadece Marmara bölgemizin elektriği ile 
oynayabilmektedir. Ruslarla yapılan Hopa-Batum yüksek gerilim hattı devreye girince Türkiye'nin tüm enerji şalteri bu kez 
doğrudan Brejnev 'in eline geçecektir. İşte o zaman yurttaşlar 
hangi saatlerde karanlıkta kalacaklarını öğrenebilmek için belki 


diğer Balka 
ülkeleriyle 


| «Elektrigi 
, keserim» 
diye < 


Yıl 1975: 
Demirel juvkov'a 
elektrik şalterini 

teslim ederken 


de Moskova radyosunu aramak zorunda kalacaklardır. 

Her vurguncu tüccar, müşterisinin zor durumundan yararlanarak, malını yüksek fiyatla satmanın yollarını arar. Bulgarlar da 
elektriğe muhtaç durumda olan Türkiye'nin elektriğini ikide bir 
keserek yeni imtiyazlar sağlamaya çalışıyorlar. Bulgaristan la yapılan elektrik anlaşması 1977 yılında sona erince, anlaşmayı uzatmak isteyen Türkiye yetkililerinin önüne yeni bir istek listesi uzatıldı, Osmanlıların Avrupa emperyalistlerine verdikleri kapitülasyonlardan daha ağır imziyazları kapsayan bu istek listesinin getireceği felaket,yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır. 

Meselenin özü, Moskova'daki Yeni Çarların Bulgaristan üzerinden gelen elektriği kullanarak Türkiye ye şantaj yapmasıdır.Bu 
şantajın ucu, yeni kurulan hükümetin programına kadar uzanmaktadır. Tam MC'nin düştüğü gün şalterlerin indirilmesi, sosyal-emperyalistlerin yeni hükümete verdikleri bir gözdağıdır. 

Ayrıca MC hükümeti Rusya ile yapılacak 7 milyarlık yatırım 
anlaşmasını onaylamadan düşmüştür. Anlaşma yeni hükümetin 
onayını beklemektedir. İşte Ruslar, yeni kurulan Ecevit hükümeti- 
ne 7 milyarlık anlaşmayı onaylatmak ve daha sonra da Siyasi işbirliği anlaşmasını dayatmak için elektriği şantaj aracı olarak kullanmaktadırlar. Geçmişe şöyle bir göz atmak yeter. 1975 Sonbaharında Ecevit hükümeti kurulduğu zaman, Bulgarlar Rusya'dan 
alıp Türkiye'ye naklettikleri elektriği kestiler. İki hafta öncesine 
gelelim, 31 Aralık 1977 günü Demirel Korutürk'e MC hükümetinin 
istifasını verirken, Bulgarlar da Türkiye ye verdikleri elektriğin 
yarısını kesmekle meşguldüler. 

Sovyet sosyal-emperyalistlerine ekonomimizin can damarı olan 
elektriğin şalterini teslim etmenin sonu budur. Ecevit hükümeti 
bu tehdit ve şantajlara boyun eğmemelidir. Başbakan Ecevit'e, 21 
Şubat 1977 günü Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından düzenlenen Bilimsel ve Teknik Kurultay'da söylediği sözleri hatırlatmak 
isteriz. Ecevit o konuşmasında şöyle demekteydi: "Türkiye bir 
yandan Batıya aşırı bağımlılıktan haklı olarak kurtulmaya çalışırken, bunun yerine başka ülkelere bağımlı duruma gelmeyi 
önlemeye herhalde özen göstermek zorundadır. Türkiye kendi 
enerji gereksinmesinin karşılanması için dışa bağımlı hale gelmemeliydi. Bu tehlike şimdilik önlenmiş değildir." 


1973'in 
Mustafa Resit 
Pasaları 
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ulgaristan'ın 
Türkiye'ye 
elektrik vermek 
için 
istediği 
imtiyazlar 


l. Türkiye Balgaristan'dan daha 
elektriği almadan parasını Bulgar Merkez Bankasına yatıracak, bir yılda alacağı elektriğe karşılık Bulgar Merkez 
Bankasına teminat mektubu verecek, 
ayrıca alacağı elektriğin bedeline karşılık bir üçüncü ülkeyi kefil gösterecek, 

2. Anlaşmazlığa düşülen hallerde, 
anlaşmazlık konusuna Bulgar Ticaret 
Mahkemelerinde bakılacak, 


3. OPEC (Petrol Üreten Ülkeler Örgütü) ham petrol fiyatlarına zam yaptığı takdirde, Bulgaristan da Türkiye' 
ye verdiği elektriğe aynı oranda zam 
yapacak, 

4. Mukavele altı aylık olacak, bu altı ayın sonunda Bulgarların elektrik 
vermeye devam edip etmeyeceği, yeni fiyat müzakerelerine göre belli olazak. 


Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı devrinin ünlü işbirlikçilerinden biriydi. O zamanlar Avrupa ülkelerinin 
ajanı olarak çalışanlara ""dragomanlar” zümresi denirdi ve Mustafa Reşit Paşa da bu dragoman zümresindendi. Ona tarihe kara bir sayfa olarak geçecek kadar ün 
kazandıran olay ise, iilkemizi Avrupa'nın yarı-sömürge- 


İMZA KAMPANYASINI BÜTÜN YURDA YAYALIM 


Bu hafta kampanyamıza 479 yurttaş katıldı, Elimize 
ulaşan imzaların illere göre dağılımı şöyle: 

NİĞDE: Darboğaz 'dan 99, KAYSERİ: Şıhlı'dan 45, 
Samz'dan Tavla köyünden 11, Karayolları işçilerinden 
10, Merkeze bagh Hırka köyünden 9, İSTANBUL: Te- 
99, Feriköy'den 16, Bakırköy'den 13, 
Alibeyköy'den 5, ORDU: Göl- 
54, Gölköy'den 11, 
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ANKARA: Deremumlu köyünden 


65, ALMANYA: 


Çoğunluğu işçi olan 56 kişi, DİYARBAKIR : Hindibaba köyünden 18, ADANA: Kadirli'nin Evciler köyünden 18, ADAPAZARI: 12 işçi, 
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Böylece şimdiye kadar kampanyamıza gelen imzala- 


rın toplamı 90,937'vi buluyor. Bu imzaların illere göre 
dağılımı şöyledir: 
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si durumune getiren 1838 Ticaret Anlaşmasına imzayı 
basmasıydı, 1838 yılında Mustafa Reşit Paşa'nın imzaladığı İngiliz-Osmanlı Ticaret Sözleşmesi, İngilizlere tanıdığı geniş imtiyazlarla, ülkemizi Avrupa kapitalistlerine ardına kadar açıyordu. 

Bulgarlar Türkiye'ye elektrik vermek için eski kapitülasyonlara benzeyen imtiyazlar istiyorlar. Bulgarların öne sürdüğü şartlar, Mustafa Reşit Paşa'nın bile 
imzalarken elini titretecek kadar ağır. 

Ancak, Türkiye'de Bulgar Enerji Bakanı'nın ağzıyla konuşan ve bu yeni kapitülasyonları destekleyenler 
de var. Bugün Rusya hesabına Mustafa Reşit Paşa'lığa 
soyunanların başında Politika gazetesi geliyor. Geçen 
hafta elektrik sıkıntısına yer veren gazeteler, Başbakan' 
ın, Enerji Bakanı'nın ve Türkiye Elektrik Kurumu yetkililerinin bu konudaki demeçlerini yayınladılar. Sadece Politika gazetesi, "Türkiye'nin borcunu ödememesi- 
ne karşın Bulgaristan elektrik vermeye devam edecek" 
başlığı altında Bulgaristan Enerji Bakanı Nikolay Todoriev'in safsatalarına yer verdi. Politika'ya göre Türkiye Bulgaristan'a elektrik borcunu ödememişti ama, 
“iyi kalpli" ve "yardım sever" Brejnevler, Jivkovlar, 
Todoriev ler Türkiye'ye elektrik vermeye devam edeceklerdi! 

Bu, kuyruğu Türkiye'de, beyni Moskova'da olanlara şunu hatırlatmak isteriz: Türkiye halkı kendisini yıllar yılı boyunduruğa vuran kapitülasyonları yırtmak için Milli Kurtuluş Savaşı vermiştir. Türkiye'ye 
elektrik vermek için yeni kapitülasyonlar isteyenlere de hakettiği cevabı verecektir. 
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SOSYAL-EMPERYALISTLERIN GÖZÜ 
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VOLFRAM MADENLERİMİZD 


AYDINLIK ARASTIRMA GRUBU 


Søsyal-emperyalistler alimiinadan sonra simdi de 
volfram (tungsten) madenimize el atmaya çalışıyorlar. Volfram ağır sanayiden boya sanayiine, tükenmez kalemden elektrik malzemesi yapımına kadar 
çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Yüksek sicaklıklarda çeliğin sertliğinin devamını sağlamak, 
gerilme direncinin, sürtünme ve aşınma direncinin 
artmasını sağlamak amacıyla, çeliklerin içine alaşım 
maddesi olarak katılması, özellikle silah ve uçak Sanayilerinde, uzay araçları yapımında volframın önemini artırmaktadır. 

Bu büyük önemine karşılık, dünya volfram rezervlerinin 490'i altı ülkenin elinde toplamıştır. 


(TABLO-I) 
Çin Halk Cumhuriyeti 7051.22 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 6.06 
SSCB 2011.61 
ABD % 5.80 
Kanada 9611.60 
Türkiye % 3.34 


Buna karşılık volframın başlıca kullanıcıları iki 
süper devlet ile İkinci Dünyanın gelişmiş kapitalist 
ülkeleridir. (TABLO-II). Gittikçe artan savaş tehdidi, hızla tırmanan silahlanma ve uzay yarışı volframın tüketimini de hızla artırmaktadır. 


TABLO-II 


(1) (2) (3) (4) 


Ülkeler Tüketim Üretim İthalat Stok artışı 
(ton) (ton) (ton) (ton) 
SSCB 7.400 7.400 2.412 2.412 
ABD 6.979 3.202 4.472 695 
Japonya 3.418 - 3.510 92 
B.Almanya 3.144 - 3311 167 
İngiltere 2.600 - 3.950 1.350 


Kaynak: UNCTAD, Tungsten Statistics, Nisan 1975 


Görüldüğü gibi volfram kullanıcısı ülkeler tüketimlerinin tamamını ya da önemli bir kısmını ithalatla karşılamak zorundadırlar. Gerek bir savaş 
durumunda gerekli volframı ithal edememek düşün- 


Madenlerimizin 
yağmalanmasına 
karsı tepkiler 


Boraks madenimiz konusu uda 


cesi, gerekse Üçüncü Dünya ülkelerinin doğal kaynaklarına sahip çıkmaya başlamalarının yarattığı 
telaşın sonucu olarak, bu ülkeler ihtiyaçlarından 
fazla ithalat yaparak stoklarını artırmaktadırlar. 
TABLO-I'nin (4) sütununda bir yıl ` içindeki stok 
artışları görülmektedir. Stoklama faaliyetinde sosyal-emperyalistler yine başı çekmektedirler. 


Bu durum volfram üzerinde büyük bir emperyalistlerarası rekabete yol açıyor. Ülkemiz de bu rekabet alanlarından biridir. 

Ülkemizde şimdilik saptanan volfram rezervi 
77.600 tondur. Bu rezervir 9695'i Uludağ'dadır. 
Etibank'ın bu rezervi değerlendirme projesine göre 
yılda 2.883 ton volfram-serit konsantresi üretimi 
planlanmaktadır. Ancak projedeki bazı aksaklıklar 
nedeni ile tesis henüz tam kapasite ile üretime geçememiştir. Bu proje için, 1972 yılında Almanya ile 
yapılan bir anlaşma ile 30 yıl vadeli ve %2,5 faizli 
7,8 milyon dolarlık bir kredi sağlanmıştır. Bu kredi 
de volfram üzerindeki rekabetin bir sonucudur. 
Krediyi veren Almanlar daha sonra çıkacak madeni 
satın almak isiemişlerdir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ise 1975 yılında volfram ile ilgili olarak 
hiç bir ülke ile bağlantı yapılmamasını istemiştir. 
Böylece Almanların çıkacak volfram konusundaki 
istekleri geri çevrilmiştir. 

Almanların iki yıl önce başaramadıkları işi bugün 
Sovyetler Birliği başarmaya çalışmakta henüz toprağın altından çıkarılmaya başlanmamış maden cevherini yağmalamaya hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz 
hafta içinde yapılan Karma Komisyon toplantısında 
Sovyet heyeti volfram karşılığında petrol satmayı 
teklif etmiştir. MHP'li A.Oktay Güner'in başında 
bulunduğu Ticaret Bakanlığı ise bu alışverişe pek 
istekli görünmüştür. Milli Savunma Bakanlığının 
bu anlaşmaya karşı çıkması üzerine, Ticaret Bakanlığınca Fransa'da bir kuruluşa "volframın stratejik 
bir madde olup olmadığı" sorulmuş ve "stratejik 
olmadığı" biçimindeki cevap, volfram satışına dayanak yapılmak istenmiştir. 

Sosyal-emperyalistlere volfram vermek, köyü 
basmaya gelen eşkiyaya kurşun satmak demektir. 
Rezervi sınırlı, buna karşılık stratejik önemi çok 
yüksek volfram madeni kesinlikle sosyal-emperyalistlere satılmamalı ve ülkemizin yararına uygun 
bir stok ve değerlendirme politikası izlenmelidir. 


CHPmilletvekili Nizamettin Çoban: 
Yeraltı servetlerimizi değerlendirmeliyiz 


ülke ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla meclis araştırması açılması kararlaştırıldı. 
CHP Kütahya milletvekili Nizamettin Çoban bir önerge vererek boraks madenimiz üzerinde 
çok uzun yıllara dayanan bir miicadele olduğunu açıkladı. Nizamettin Çoban, bü stratejik made- 
nin Türkiye ekonomisi için çok 
büyük bir değer taşıdığını ve "boraks madenlerimizin yıllardır yabancı tekeller tarafından sömürü!- 
düğünü'" söyledi. Kütahya millet- 


vekili konuşmasını "eger gerekli 
önlemleri almaz ve bu servetlerin değerlendirmesini yapmazsak 
bizim de, yıllardır bu servetleri yabancı sermayeye sömürtenlerin günahından daha fazla günahımız 
olacaktır" diyerek bitirdi. Önerge 
konusunda söz alan CHP Milletvekili Nuri Boysel ise, dünya bor tekellerinin Türkiye'deki bor madenlerini "esir madenler" olarak 
elinde tuttuğunu söyledi, 

Boraks Türkiye'nin en önemli 
zenginliklerinden sadece biridir. 
Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz 


Batı Almanya SWF radyosu 


"Sovyetler Türkiye'nin zengin madenlerini 


Güney Balı Alman Radyosu, 
Türk.Sovyet Karma Komisyonu 
görüşmelerinde, Sovyetler Birli- 
gi'nin Türkiye'nin uranyum madenlerini ortak araştırmak ve iler- 
de ortak işletmek istediğini açıkladı. Radyo, yayınladığı yorum- 


da yeni ekonomik işbirliği anlaşmasının Sovyetlere "Türkiye'nin 
zengin maden yataklarını işletme 
imkanını tanıdığını” belirtti. Bu 
konudaki görüşmelerin gizli yapıldığını söyleyen radyo, bu tür anlaşmaların “Türkiye'nin Sovyetlere 


Seydişehir Aliminyum Tesislerinin 
iki ünitesi daha devreden çıkarıldı 


Sovyetler Birliği'nin kurduğu 
ve son ekonomik işbirliği anlaşmasıyla kapasitesi iki kal artınlan 
Seydişehir Alüninyum Tesisleri: 
nin iki ünitesi daha, çok fazla 
enerji israf ettiği için devreden Çikarıldı. 

Eski Enerji Bakanı Kamran 
İnan'ın açıklamalarına göre Sey- 


dişehir Tesisleri “iürkiye'de üretilen elektriğin altıda birini tek 
başına çekmektedir. Elektrik sıkıntısı içinde kıvranan, bu yüzden 
milvorlarca liralık üretim kaybına uğrayan bir ülkede Seydişekir Alüminyum Tesisleri gibi enerji bovardası fabrikaların zararı yararından daha çoktur. Böyle fab- 


yıllarca emperyalistler tarafından 
talan edildi. Verdikleri kredilerin 
karşılığında ülkemizin madenlerini, hammadde kaynaklarım taşıyıp durdular. Avuçla verip çuvalla götürdüler. 


Türkiye, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini mutlaka kendi avuçları 
içinde tutmalıdır. Bu, iktisadi bagımsızlığın temel şartlarından biridir. Üçüncü Dünya ülkelerinin birleşerek hammaddelerine sahip çıkma mücadelesi Türkiye'ye örnek 
olmalıdır. 


işletmek İstiyor” 


bağımhlığını artırdığını” söyledi. 

Güney Batı Alman Radyosu 
Sovyet'lerin bu “yardımının” 
Türkiye'yi Moskova ile saldırmazlık paktı imzalamaya ne zaman 
götüreceğinin ise henüz bilinmediğini belitti. 


rikaların Türkiye ekonomisine değil, ancak ve ancak kuranlara faydası olur. Nitekim Sovyetler Birliği bu fabrikalarında yardımıyla Türkiye'nin enerji şebekesini 
kendi enerji tekeline bağlamayı 
becerdi. 1978 yılında inşaatı bitecek olan Hopa-Batum enerji na- 


kil hattını Türkiye'ye dayattı, 


Makina Mühendisleri 
Odası Kogresi yapıldı 


Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesil11. Genel 
Kurulu 8 Ocak günü İstanbul Belediye salonunda toplandı. Kongre açıldığında divan başkanlığı için üç aday çıktı. "Demokrasi 
Grubu” adıyla kendisini maskeleyen Rus Beşinci Kolu nun 
adayı Yavuz Bayülken divan başkanlığına seçildi. 

Yönetim Kurulunun sosyal-emperyalizme övgüler düzen. Rus 
kredilerini göklere çıkartan Raporunun okunmasından sonra elestirilere gecildi. 

iki delege, revizyonistlerden oluşan yönetimin “hep, birliktelikten söz ettiğini ama yıl boyunca bölücülük yaptığını ` söylediler. Tekkeci ve hegemonyacı anlayışlarını eleştirdiler. 

Daha sonra söz alan Aydoğan Büyüközden, Yönetim Kurulu 
raporunun esas ilke olarak sosyal-emperyalizmin propagandasını 
aldığını, Sovyet yatırımlarını ve kredilerini övdüğünü söyledi. Ülkemizin bağımsızlığını savunanlar, karalayan Rapora ve Fevzi 
Şolt'un konuşmasına şu cevabı verdi; 

“Halkımızın mücadelesiyle yıkılan MC hükümeti. geride iki şey 
nıraktı. Biri baskı, zulüm ve ölümlerle dolu acılı bir yıl, diğeri ise 
Rusya. Yapılan son anlaşmadan sonra, MC'nin bir bakanının da 
belirttiği gibi Rusya artık ekonomik ilişkilerde birinci sırayı almıştır. Bu ilişkiler Yönetim Kurulu Raporunda gösterildiği gibi 
ülkemizin yararına mıdır yoksa tam bir soygun mu? Görelim.” 

Aydoğan Büyüközden konuşmasının bu bölümünde MC'nin 
Rusya'yla yaplığı son anlaşmaları etraflı olarak inceledi. ve 
bağımlılık, sömürü, borçlanma, verimlilik. teknoloji ve diğer açılardan tam bir emperyalist soygun olduğunu rakam ve belgeleriyle ortaya koydu. 

Aydoğan Büyüközden konuşmasını şöyle tamamladı: “40 
milyon Türkiye halkı kendi gücüne güvenerek Amerika Yı Rusya' 
yı bütün empetyalistleri yenecek, bağımsız Türkiye yi yaratacaktır. Yarının bağımsız Türkiye sinde ülkemizi kendi ellerimizle 
inşa edeceğiz, Buna yürekten inanıyorum. " 

Daha sonra söz alan Cavit Savcı Odalarda bütün görüşlerin serbestce dile getirilmesi gerektiğini belirterek şunu vurguladı. 
"Demokrasi" adıyla ortaya çıkan şimdiki Yönetim Kurulunun 
samimiyetine inanmıyorum. ” 

Denetim Kurulu üyesi Doğan Alper ise, revizyonistlerin Oda 
harcamalarıyla ilgili sahtekarlıklarını teşhir etti, 

Seçimlere sahte TKP'ye karşı olan bütün gruplar ortak bir 
listeyle girdiler. Revizyonistler seçimleri az bir farkla kazandılar. 
MMO Genel Kurulu, revizyonistlerin son bir yıl içinde büyük 
bir gerileme gösterdiğini ortaya koydu. 

Artık revizyonistlerin, DİSK'ten sonra gelen en önemli yuvalarında da saltanatları çatırdamaktadır. 


TMMOB ÜYESİ YURTSEVER MÜHENDİS 
GRUBUNUN ÇALIŞMA PROGRAMI: 


1. ODALAR EMPERYALİZME, SÖMÜRGECİLİĞE VE HE— 
GEMONYACILIĞA KARŞI ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN 
MÜCADELE ETMELİDİR. 


Emperyalizmin temel dayanakları olan iki süper devlete bağımlılığı sağlayan siyasi. ekonomik ve teknolojik işbirliği reddedilmeli. 
Avrupa ülkeleriyle eşit ilişkiler kurulmalı;Üçüncü Dünya ülkeleriyle birleşilmeli bu ülkelerin yeni bir ekonomik düzen için verdikleri mücadele desteklenmelidir. 


2. ODALAR HALKIMIZ ÜZERİNDEKİ FAŞİST TERÖRE 
KARŞI ÇIKMALI, KÖYLÜLERİN TOPRAK VE HÜRRİYET 
MÜCADELESİNİ DESTEKLEMELİDİR. 


Milyonlarca köylü toprak ve hürriyete kavuşmadan, milli zulüm 
yok edilmeden gerçek bir demokrasiden söz edilemez. Toprak 
devrimi desteklenmelidir. 


3-ODALAR AĞIR SANAYİNİN: ANCAK KENDİ GÜCÜMÜZE 


DAYANILARAK GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ SAVUNMALI— 
DIR. 


Bütün yabancı yatırımların millileştirilmesi, doğal kaynaklara dayanılması, yerli teknolojiye dayalı hafif sanayi geliştirilmesi ve 
milli ekonominin güçlendirilmesi savunulmalıdır. Ancak bu durumda sanayinin tarıma hizmet etmesi, köylünün toprağa kavuşarak tarımı geliştirmesi ve tarımın sanayiye kaynak aktarılması sonucu ağır sanayi gerçekleştirebilir, 


4 ODALAR ÜYELERİNİN EKONOMİK VE DEMOKRATİK 
HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN Mü— 
CADELE ETMELİDİR. 


ği için, grevli. toplu sözleşmeli 

1 için mücadele etmelidir, Küçük işletme ve büro sahibi üyelerinin teknolojik gelişmesi: ve büyük montajcı paravan 
firmalar o karşısında korunması için mücadele etmelidir, 


5- ODALAR. YERLİ TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİNİ AMAÇ— 
LAYARAK ÜYELERİNİN BİLİMSEL—TEKNOLOJİK ÇALIŞ— 
MALARINA KATKIDA.BULUNMALIDIR. 

6- ODALARDA DEMOKRASİ UYGULANMALIDIR. 


En geniş üye kitlesinin Oda çalışmalarına katılması. görüşlerini 
açıklaması ve kararlarda etkin olması sağlanmalıdır. 
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Dergimiz yıllardır Maden-İş “teki 
revizyonist çetenin İGD adlı 
sahte gençlik örgütü vasıtasıyla 
işçilere yönelttiği saldırıları, 
işçi düşmanı tutumlarını teşhir 
ediyor. Şimdi, bu saldırılar ve 
Beşinci Kol faaliyeti, bizzat 
bir İGD üyesi işçi tarafından 
dile getirilmektedir. Aşağıda 
Demir Döküm Fabrikasında 
çalışan İGD'i bir işçinin 
dergimize gönderdiği açıklamayı 
yayınlıyoruz. 
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"MADEN-İS'teki 
revizyonistiler 


beni ajan olarak 
kullandılar” 


İNİN AÇI 


re 


KLAMASI 


“Aynı fabrikada 
çalıştığım 


işçi arkadaşlarıma 


saldırdım 
Liste verip işten 


attırdım” 
© 


”İGD' ye üye olanlara sesleniyorum: Bu hainlerin aleti olmayalım” 


"1976 ydında geçici işçi olarak Demir- Döküm de çalışmaya başladım. Kısa 
bir zaman sonra baştemsilci yardımcısı 
Yaşar Solhan, temsilci Mustafa ve Mehmet beni bir odaya çağırarak “Eğer 
bundan sonra bizimle birlikte çalışmak 
istersen, İGD'ye üye olacaksın. Seni burada kadrolu işçi yaparız. Hiç çalışmazsın, yer içer gezersin dediler. Şartları da 
şuydu: Her gün, kartımı bastıktan sonra 
işçilerin arasına girmek, kimin ne düşümdüğünü tesbit etmeye çalışmak ve maocuların listesini Demir-Döküm'deki IGD' 
Bier) yöneten Yaşar Solhan'a vermek. 
Kabul ettim ve İGD'ye üye oldum. 


Bir müddet sonra devrimci arkadaş- 


satmaya gelmişti. Temsilciler hemen 
İGD üyesi olan biz fedaileri topladılar ve dövün dediler, O arkadaşlara saldırdık. 


1 Mayıs hazırlıklarında Yaşar, yine 
bizi toplayıp 'mitinge bizim dışımızda 
kimseyi sokmayacağız, maocular gelirse saldıracağız” dedi. Miting sırasında 
bizi toplayarak fabrikadaki devrimcilerin listesini istediler, Zaten sık sık böyle 
gizli toplanıyorduk. Ben 15 işçinin listesini Yaşar'a verdim. Bu 15 kişinin 
içinde 2 si, aynı lokalde çalıştığım arkadaşlardı. Yaşar bu listeden 7 kişiyi 
fabrikadan atmamız için bize emir verdi. Bu 7 arkadaş yemekhanede yemek 


ları zorla dışarı çıkardık. Daha sonra bu - 
arkadaşların fabrikadaki işlerine son verildi. 


Daha sonra fabrika greve gitti. Ben 
grev boyunca hiç çadırda nöbet tutmadim. Canim istediği zaman izin aldım. 
Sendikadaki revizyonistler, grev boyunca devamlı olarak işçilerin arasına dalmamı, ne düşündüklerini öğrenmemi ve 
devrimcilerin listesini vermemi istediler. Fabrika greve gittikten birkaç gün 
sonra bir grup devrimci arkadaş çadırı 
ziyarete geldiler. Sendikacılar hemen 
bizi topladı ve gelen devrimcileri dövmemizi istedi. Bunu yerine getirmeye 


çalıştık. 


kacıların elinde çok sayıda işçi arkadaşın listesi var. Yaşar yemin ederek, “fabrika işbaşı yapsın, bu fabrikada onları 
barındırmam " diyor. 

Maden-İş'teki orevizyonistler beni 
şimdiye kadar kiralık katil gibi kullandılar, Bunlar devrim düşmanı. Şimdiye 
kadar aynı fabrikada çalıştığım işçi arkadaşlarıma saldırdım. Onların içinde 
ajan olarak gezdim. Fabrikaya girdim 
gireli hiç çalışmadım. Bütün gün yedim 
içtim ve gezdim. 7 işçinin listesini sendikaya vererek atılmalarına sebep oldum. Bir sürü işçiyi dövdüm. Yaptıklirımdan pişmanlık duyuyorum. Benim gibi İGD'ye üye olan arkadaşlara 


- kalarına bile bakmadan grev yerinden a 


lar fabrikanın kapısına HALKIN SESİ 


“Gazeteniz Politika ciddi bir darboğazdan geçiyor." 
“Yaşadığımız darboğaz bu sohbetin sınırları içinde 
anlatılamayacak kadar ciddi." 
"Sayfa sayısını azaltmak ve tirajı düşürmek zorun- 


"Politikayı bir bayide bulamazsanız yakındaki bir 
başka bayiye, onda da yoksa bir diğerine gidip arayın. ei 


19 Aralık tarihili Politika'dan. 


PARSAN iŞÇİLERİ: 


BİZİM KADINLARIMIZ iKD'LİLERLE 


BIRLIKTE YÜRÜMEYECEK! 


4 Ocak Carsamba günü MESS grevindeki Patsan 
Fabrikasına İKD'den dört kadın geldi. İşçilere şunları 
söylediler: ''Kurulacak yeni hükümetten iş, can güvenliği vs. gibi isteklerimiz olacak. Bununla ilgili olarak 15 
Ocakta Taksim'de bir miting tertipledik. Siz de grevdeki 
işçiler olarak hanımlarınızı , annelerinizi yollayın." İşçiler İKD'lileri tepkiyle karşıladı. Bir işçi şöyle dedi: 
“Maden-İş yöneticileri bizleri 45 günde bin liraya, açlıga mahkum etti. Benim beş çocuğum var. Daha elleri 
sobaya değmedi. Evde odun, kömür yok. Ama siz cok 
güzel giyinmişsiniz. Ağzınızda Samsun, Maltepe sigarası. 
Biz ise sendika yöneticilerinin tutumu yüzünden açlığa 
mahkum edildik. Bizim karılarımız çoluk çocuğumuz, 
sizinle birlikte yürüyemez ` dedi. 

İKD'liler buna "40 bin işçi grevde. 45 günde bin lira 
normaldir" diye cevap verdiler. Bunun üzerine başka 
bir işçi: "Aslında grevde 16 bin işçi var, Sendikanın 
da parası var ama, paraları İKD, İGD yiyor. Onlara gelince para bol, işçiye gelince 45 günde bin lira, İşte gerçek bu." diye cevap verdi. ; > 

Başka bir işçi de şunları söyledi: T 

“Grevlerin gelişmesi hakkında işçiye hiç bilgi verilmiyor, öte yandan Doğu Almanya'daki Bizim Radyo, 
grevlerin iki-üç hafta içinde bitebileceğinden bahsediyor.. Nasıl oluyor da işçiler kendi meselesi olan grev 
hakkında hiç bir bilgi alamazken, Bizim Radyo böyle 
bas bas bağırıyor. Bunların hesabı mutlaka sorulacak- 

© İşçiler son olarak kendilerine “Biz sizin yanınıza çoluğumuzu çocuğumuzu göndermeyeceğiz. 
Sizinle birlikte olmayacağız." deyince, İKD'liler ar- 


e est 


yiyorlardı. Hemen kollarına girerek on- 


DE-KO İŞÇİLERİ: 


DO SINIFININ BİRLİĞİ 

REVİZYONİSI 
SENDİKACILARA KARŞI 
MÜCADELEDEN GEÇER 


DE-KO Kilit Fabrikası işçileri, grevlerinin 365. 
gününü kutlamak için bir toplantı düzenlediler. Grev 
yerinde yapılan törene diğer fabrikalardan da işçiler 
gelmişlerdi. Ayrıca birçok fabrikadan ve demokratik 
kuruluştan, DE-KO işçilerinin mücadelesini destekleyen mesajlar geldi. İşçiler yaptıkları konuşmalar- 
da, mücadeledeki kararlılıklarını dile getirdiler. Bir 
folklor ekibi gösteriler yaptı,işçiler mücadele türküleri söyleyerek halay çektiler. 

Toplafru surerken bir grup DE-KO işçisiyle, sohbet ettik. İşçilere, önce grevin. nedenlerini ve mücadele tecrübelerini sorduk. Şöyle anlattılar: 

“Patron bize hiç bir sosyal hak vermiyordu ve 
hayat pahalılığından ücretler yetmiyordu. Sendikalaşıp hakkımızı alalım dedik, Patron sendikayı kabul 
etmedi. Fabrikayı kapattı. İşçiyi, jandarma zoruyla 
attı. 97 gün fabrika önünde bekledik, direniş yaptık. 
Bölge Çalışmadan müfettişler geldi. Biz de noter getirdik, buradaki olayın kanunsuz lokavt olduğunu 
tesbit ettirdik ve mahkemeye başvurduk. Mahkeme 
aleyhimize karar verdi. Kanunsuz lokavt yoktur, 
patron iflas etmiştir, o yüzden fabrikayı kapatmıştır 
dedi. Yargıtaya başvurduk; gene aynı kararı verdiler. 

"Bugün grevimizin 365. gününü kutluyoruz. Bu 
süre içinde çok şey öğrendik. Daha önceden sınıf bilincine sahip değildik. İşçilerin birlik olmayınca patrondan hiç bir hak alamayacaklarını da bu mücadele 
içinde öğrendik. 365 günlük mücadele DE-KO işçilerine bir okul oldu. Gerek faşistler gerekse revizyonistler grev kırıcılığı yaptılar. Faşistler grev yerine 
saldırdılar; pankartlarımız yakıldı, yırtıldı. Bazıları 
da şu şekilde şeyler yaydılar: 'DE-KO işçileri dağılsın gitsin, Ne bekliyorlar, azınlık kaldılar”. Bütün 
bunları boşa çıkardık.” 

İşçilere, çevre fabrikalardan ve diğer sendikalar- 
dan destek görüp görmediklerini soruyoruz, anlatır 

orlar: 
e "İlk zamanlar destek görüyorduk. Birçok sendikadan olsun, devrimci arkadaşlardan olsun destek 
gördük, Fakat onlar DE-KO grevini kısa süreli sandilar .herhalde. İki-üç ay desteklediler, sonra uğramaz oldular; maddi durumumuz zayıf olduğu halde 
yardım etmediler. Çok hatalar oluyor. Madem ki 
burada işçi sınıfının bir parçası mücadele ediyor, 
madem ki onlar her şeye muhtaçlar, her ilericinin, 
her devrimcinin görevidir greve yardım etmek, destek olmak. Bunlar eleştireceğimiz noktalar." 


Şunu da belirtmek istiyorum, sendi- 


sedeniyorum, bu hainlerin aleti olmayalım! " 


Revizyonist sendika ağalarının MESS grevcilerini kaderleriyle baş başa bırakmalarını ve grevci işçilerle dayanışma meselelerini konuşuyoruz. İşçiler 
şunu belirtivorlar: 

"MESS greviyle buranın hiç bir ayrılığı yoktur. 
Türkiye çapında MESS'i yenmek, işçi sınıfı için büyük başarı olacaktır. İşçiler her zaman birlik olmak 
için birbirlerinin grevine gitmeli, destek olmalı, dertlerini dinlemeli. aralarında bağlar kurmalı. Biz bazı 
arkadaşlarla gittik, revizyonist sendika ağaları içeri 
koymadılar. Maden-İş'in başına çöreklenmiş revizyonistler bugün grev kırıcılığı yapıyorlar. 45 günde 
bin lira veriyorlarmış işçiye. Yok mu? Milyonları 
var Maden-İş “n. Bunları işçiye vermekten korkuyorlar; çünkü kendileri yiyorlar. Tekke gibi kullanıyorlar Maden-İş 1". 


Bir işçi "Bunlar sendikanın tepesinden atılmadığı 
girece, bu MESS grevlerinin başarıya ulaşacağına 
inanmiyorum" diyor. "Eninde sonunda grevi satacaklar. Bu böyle olacak”, 

Bir diğeri sözü alıyor: "Revizyonist sendika ağaları işçilerin bilinçlenmesini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü işçilerin devrimci bilinci olursa onları devireceklerinden korkuyorlar. 
MESS grevcilerinin, dışarıdan gelen devrimcilerle 
ilişki kurmamaları için her türlü yola baş vuruyorlar. 

DE-KO işçileriyle işçi sınıfının birliği meselesini 
de konuştuk. Bu birliğin hangi temelde, hangi hede- 


Muhabirimiz DE-KO işçileriyle sohbet ğderken 


fe karşı mücadele ederek gerçekleşebileceğini sorduk. Şöyle cevapladılar: 

“İşçi sınıfının birliği yönünde atılacak ilk adım 
revizyonist sendikacılara karşı mücadeleden geçer. 
Mücadele çok yönlüdür. Revizyonist sendikacıları diger sendikacılardan ayıran bir özellik var. Revizyonist sendikacılar kendilerine devrimci maskesi takarak, işçi sıtıfının mücadelesini daha değişik bir açıdan engelliyorlar. Şimdi biz özellikle Maden-İş'te, 
işçilerin devrimci muhalefetini örgütleyip, revizyonist yönetimi devirmek yönünde çalışmalıyız. Bir 
de şu var: Bunları yapmak ve işçi sınıfının birliğini 
gerçekleştirmek için devrimci bir partinin önderliği gerekir." 


ğe 


Ölümünün 2. yıldönümünde 


CU EN-LAY 
YOLDAŞI 
ANIYORUZ 


Çin halkının saygıdeğer ve sevgili Başbakanı, ezilen 
halkların ve Üçüncü Dünya ülkelerinin büyük dostu ve 
dünya proletaryasının yılmaz savaşçısı Cu En-lay yoldaş aramızdan ayrılalı iki yıl oldu; Bu iki yıl boyunca, 
Cu En-lay yoldaşın anısı, Çin halkının ve dünya halklarının yüreğinde kök saldı ve O'nun proleter devrimci 
ruhu, mücadele eden milyonlarca insana ilham verdi. 
Cu En-lay yoldaşı ölümünün ikinci yıldönümünde Çin 
halkının, Hua Guo-Feng yoldaşın önderliğinde, “dörtlü çeteyi" ezerek büyük bir zafer kazandığı ve dünya 
halklarının, iki siper devlete karşı birleşik cephesinin 
gitlikçe güçlendiği mükemmel bir durumda anıyoruz. 


Cu En-lay yoldaş, Çin halkının ve dünya halklarının 
büyük önderi ve öğretmeni Başkan Mao'nun yakın silah arkadaşı ve uzun yıllar boyunca sınanmış bir Parti 
ve devlet yöneticisiydi. Cu En-lay yoldaş, Başkan Mao 
ya derin proleter duygularla bağlıydı ve Mao Zedung 
Düşüncesini ölünceye kadar kararlılıkla uyguladı. O, 
oportünist ve revizyonist çizgilere karşı sonuna kadar 
mücadele etti. Çin Komünist Partisini bölmek ve Partinin birliğini bozmak isteyenlerin önüne kaya gibi 
dikildi, Çu En-lay yoldaş, bütün hayatı boyunca yiğitçe, çoşkuyla ve fedakarca savaştı. O, hayatını Çin 
halkının kurtuluşuna ve dünya devriminin zaferine 
adamıştı. 


Cu En-lay yoldaş, on yıllarca süren devrimci mü 
cadele boyunca şartlar ne kadar çetin ve mücadele ne 
kadar şiddetli olursa olsun Zafere olan inancını asla 
kaybetmedi. Çin devriminin kritik anlarında, geçici 
yenilgi dönemlerinde kararlılıkla mücadeleye devam 
etti, 1927 yılı, Çan Kay-şek'in devrime ihanet ettiği, 
Komünistleri, işçi, köylü ve aydınları hunharca katlettiği bir yıldı. Cu En-lay yoldaş, bu güç şartlarda 
Mao Zedung yoldaşla birlikte, 1 Ağustos 1927'de ünlü 
Nançang Ayaklanmasına önderlik etti. Cu En-lay yoldaş, Cen Du-siyu, Li Li-san ve Vang Ming'in sağ ve sol 
oportünizmine karşı mücadelede her zaman Mao Zedung yoldaşın yanında yer aldı. Nançang Ayaklanması, halk ordusunun kurulmasına büyük bir katkıda bulundu. 


Japon emperyalistleri 1931 yılında Çin'i işgal etmeye başladıktan sonra, Çin Komünist Partisi Milli Birleşik Cephe siyasetini ortaya attı. Cu En-lay yoldaş, 
büyük tehlikeleri hiçe sayarak 1936 yılında Siana gitti ve iç savaşa son verilmesini Çan Kay-şek'e kabul ettirmeyi başardı. Japon işgaline karşı birleşik cephenin 
kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı oldu. Böylece 
Çin ulusunun ölüm kalım anında Çin devrimine çok 
önemli katkılarda bulundu. Cu En-lay yoldaş, daha 
sonra da Parti Merkez Komitesinin temsilcisi olarak 
uzun bir süre Guomindang hükümetinin merkezi Çunking'de yaşadı, Düşmanın ininde çetin bir mücadele 
yürüttü, 


Çan Kay-şek 1941 yılında ani bir saldırıya girişerek 
Yeni Dördüncü Ordu askerlerini kuşattı. Yedi gün yedi 
gece siren çarpışmanın sonunda 8 bini aşkın subay ve 
er şehit oldu. Bu olay üzerine Yeni Çin Günlüğüne iki 
kısa yazı yazan Cu En-lay, yoldaşlarının başına geçerek sokaklarda gazeteyi satmaya başladı. Böylece 
Guomindang gericilerinin, Japonlara karşı pasif bir direniş gösterirken, komünistlere karşı hain bir saldırıya 
giriştiklerini teşhir etti. 


Çan Kay-şek 1946 yılında, Amerikan emperyalistlerinin desteğiyle kurtarılmış bölgelere karşı geniş çap- 
li bir saldırıya girişti ve iç savaşı yeniden başlatlı, Bu 
savaş Çin'in kaderini belirleyecek bir çarpışmaydı. Cu 
En-lay bu kritik dönemde de Halk Kurtuluş Savaşını 
yönetmede ve yeni demokratik devrimi zafere ulaş tirmada Başkan Mao ya yardımcı oldu. 


Cu En-lay yoldaş, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Başkan Mao Zedung un çiz- 


gisini kararlılıkla savundu ve revizyonizme karşı mücadele etti. Proletarya diktatörlüğü altında devrimi kararlılıkla sürdürdü. 


Cu En-lay yoldaş, Büyük Proleter Kültür Devriminin 
başından sonuna kadar Parti Merkez Komitesinin bütün 
günlük çalışmalarını yürüttü. Revizyonizmi uygulayan, 
bölünmeler yaralan ve böylece Kültür Devrimini baltalayan Liu Şâo-çi'nin, Lin Biao'nun ve “dörtlü çetenin ” 
karşı-devrimci faaliyetlerine karşı kararlılıkla mücadele 
etti. 


Cu En-lay yoldaş yeni sosyalist olguları coşkuyla 
destekledi, Proletarya devrimi davasının haleflerinin yetiştirilmesine büyük bir önem verdi. Ayrıca edebiyat ve 
sanat, tip ve sağlık işlerinde Başkan Mao'nun talimatlarnin uygulanması için titizlikle mücadele etti. Daima 


Cu En-Lay yoldaş 
Mao Zedung y oidaşla 
aydınlarla birleşmeye, onları eğitmeye ve yeniden se 
killendirmeye celışti. İşçilerle, köylüler, şehirle köyve 
kol emeğiyle kafa emeği arasındaki farkın kaldırılması için kararlılıkla mücadele etti. 

Cu En-lay yoldaş, sosyalist inşada her zaman sınıf 
mücadelesini esas halka olarak kavradı. Gerek üst yapı 
ve gerekse iktisadi temel alanında sosyalist devrimi aktif bir şekilde geliştirdi. Üretimi teşvik etli ve devrim 
süreci içinde sosyalist inşayı sirdürdü. 


Cu En-lay yoldaş, dışişlerinde Başkan Mao'nun 
devrimci çizgi ve siyasetlerini kararlılıkla uyguladı. 
Her zaman dünya proletaryasıyla, ezilen halklar ve uluslarla dayanışma içinde oldu. İki siper devlet ABD 


ve Sovyetler Birliği'nin hegemonyacılığına karşı en 
geniş cephenin kurulması için çalıştı. Pek çok Asya, 
Afrika ve Latin Amerika ülkesini ziyaret etti. Bandung 
Konferansında ortaya koyduğu Barış İçinde Bir Ara- 
da Yaşamanın Beş İlkesi büyük bir zafer kazandı ve 
ülkeler arasındaki ilişkilerin yol gösterici ilkesi haline geldi. 


Cu En-lay yoldaş Kore, Vietnam, Kamboçya ve 
Laos halklarının Amerikan emperyalistlerine karşı yürüttükleri milli kurtuluş mücadelelerini kararlılıkla destekledi, Kruşçev-Brejnev dönek kliğine karşı dişe diş 
mücadele etti, Böylece uluslararası Komünist hareketin 
gelişmesine katkıda bulundu, 


Cu En-lav yoldaş her zaman teori ile pratiğin birleştirilmesini savundu. Çeşitli sorunların çözümünde 
Marksist tutum ve yöntemi izledi. Cu En-lay yoldaş çalışmasında sonsuz bir sorumluluk duygusuna sahipti. 
Çok az bir uyku ve yemekle günler ve geceler boyunca fedakarca çalışırdı. Hastalığı sırasında da, son nefesini verinceye kadar da, Çin Komünist Partisi ve devrim 
için böyle çalıştı. 


Cu En-lay yoldaş, bir Parti ve devlet yöneticisi olmasına rağmen kendisini sıradan bir işçi olarak görirdü, Halka karşı sımsıcak bir sevgiyle doluydu. Herkese eşit davranırdı, Sık sık kitlelerle birlikte çalışır, 
onlarla aynı hayatı paylaşırdı. O her zaman alçak gönüllü ve basirelliydi. Cu En-lay yoldaş sık sık şöyle 
derdi; “İnsan yaşadığı sürece öğrenmeli ve ideolojisini yeniden şekillendirmelidir.” 


Cu Em-lay yoldaş, Çin halkının kurtuluşu ve dünya 
devriminin zaferi uğruna elli yılı aşkın bir dire boyunca 
azimle ve kendini hiç düşünmeden savaşmıştır. Bir 
avuçluk “dörtlü çete", Başkan Mao'nun devrimci 
çizgisini ortadan kaldırmak için Cu En-lay yoldaşı 
boy hedefi haline getirmişti. Çin halkı “dörtlü çeteyi” 
ezerek, Mao Zedung Düşüncesine karşı çıkan herkesin 


Cu En-lay yoldaş Türkiye'de dosta düşmana kendini 
kabul ettirmiş büyük bir proleter devrimcidir. Türkiye 
halkı bu büyük dostunu kaybetmekten çok derin bir 
acı duymuştur. Cu En-lav yoldaş Türkiye halkının 
zor günlerinde her zaman onun yanında olmuş, onun 
davasını savunmuştur. O'nun bir ömür boyu devrime 
bağlılığı, fedakarlılığı Türkiye proletaryasına her zaman 
örmek olmuştur. Cu Em-lay yoldaşın en tehlikeli düşmanı tecrit etme ve birleşilebilecek bütün güçlerle 
birleşme siyaseti Türkiye devrimine ışık tutmaktadır. 
Türkiye halkı bu büyük proleter devrimcinin anısını 
sonsuza dek yüreğinde yaşatacaktır. 


BIR ANI 


1967'nin ilkbaharı. Başkan Mao'nun başlattığı ve 


retli günleri. Başkan Mao'nun devrimci çizgisini korumaya çalışan Başbakan Cu En-lay, son derece 
meşgul. 30 saat kesintisiz çalışıyor, günde ancak 2-3 
saat uyuyabiliyor, yemek yemek için bile vakit bulamıyor, Bu sıralarda Cu En-lay'ın sağlığı bozuluyor. 
Endişeye kapılan yoldaşları, eşi Ten Ying-çao'dan 
daha çok dinlenmesi için Cu En-lay'ı ikna etmesini 
istiyorlar. Fakat eşi bunu başaramıyor. 

Bunun üzerine yoldaşları bir araya gelerek. ne vapabileceklerini tartışıyorlar. Sonunda başbakana hitaben bir duvar gazetesi yazmaya karar veriyorlar. 
Duvar gazetesinde şöyle diyorlar: 


"Cu En-lay yoldaş, 

Sizi protesto ediyoruz. Sağlığınız bozuldu. Parti- 
ye daha uzun sire hizmet edebilmek için çalışma 
temponuzu gözden geçirmelisiniz. Partinin ve Devrimin uzun vadeli yüksek çıkarları için bize kulak 
vermenizi istiyoruz." 

Duvar gazetesinin altına eşi Ten Ying-çao, Yeh 
Cien-yin, Li Sien-nien, Kang Seng, Cen Yi gibi 
başbakanın eski silah arkadaşları imzalarını atıyor. 


Ertesi sabah Cu En-lay, duvar gazetesinin köşesi- 
ne şunları yazıyor: “Bütün önerilerinizi içtenlikle 
kabul ediyorum. Fakat bir de bunun uygulamasına 


bakmak lazım. ' 
Ve gece gündüz çalışmaya devam ediyor. 


SAYFA 7 


Mi 


KOMPRADOR KAFASI 
Üçlü Blok, ezilen ülkelerin milli ekonomilerini güçlendirmeleri talebine karşı bir 
karalama kampanyası açtı. Üçlü Blokun 
şefleri, bu ülkelerde milli ekonominin güç- 


lenmesini komprador burjuvazinin güçlenmesi. 


olarak gösteriyorlar. Türkiye'deki kompradorlar, emperyalizmden aldıkları komisyonlara eskiden beri "milli ekonomi" adını 
verirler. Üçlü Blokun "milli ekonomi" den 
anladığı şey de kompradorlarınkinden farklı 
değil. 

Ezilen bir ülkenin milli ekonomisinin 
güçlenmesi tek bir anlama gelir: 9 ülke ekonomisi üzerindeki emperyalist sömürü ve 
baskının zayıflaması, Türkiye gibi bir ülkenin 
milli ekonomisinin güçlenmesi demek, komprador burjuvazinin zayıflaması demektir. Tabii 
H. Birliği şeflerinin bunu kabul etmesine imkan yok. Çünkü onlar, emperyalizmin ve komrador burjuvazinin başını çektiği bir "devrimle" Türkiye'deki feodal kalıntıların ikincil bir 
duruma düştüğünü iddia ediyorlar. Onlara 
göre komprador burjuvazi, kapitalizmin gelişmesini engellemiyor tam tersine milli 
kapitalizmin  gelişınesinin başını çekiyor. 
Komprador burjuvaziye böyle ilerici bir rol 
verenlerin, milli ekonomi ile bu sınıfı özdeşleştirmesi pek doğal. 

Komprador burjuvazi nedir? Komprador 
burjuvazi, emperyalizmin sömürülen bir ülkedeki aracısı veya acentası, emperyalizmin 
doğrudan doğruya uzantısıdır. Emperyalizmin 
ve komprador burjuvazinin sömürüsü demek, 
o ülke emekçilerinin alın terinin ödenmeyen 
kısmının kår olarak emperyalist ülkeye 
götürülmesi, veya yeniden emperyalist yağmaya aracılık etmek için kullanılması demektir. Böylece milli kapitalizmi geliştirecek bir 
sermaye birikimi baltalanmaktadır. Emperyalizm ve komprador burjuvazi,kapitalizmi 
güçlendirir, ama emperyalizmin merkezindeki 
tekelci kapitalizmi güçlendirir, yoksa sömürülen ülkenin kapitalizmini değil. Emperyalist 
sömürü ne kadar ağırsa, ezilen ülke kapitalizminin önündeki engel de o kadar büyüktür. 
Tabii H. Birliği'ne göre tersi söz konusudur. 
Orlar, bir ülkede emperyalizm ve komprador 
burjuvazinin sömürüsü arttıkça, kapitalizmin daha hızlı geliştiğini savunuyorlar. Bayar 
ve Mendereslere "demokratik devrim" yaptırmalarının temelinde de bu yatıyor. Onlar 
emperyalizmin esas rolünün feodal kalıntılarla 
ittifat etmek ve milli kapitalizmin gelişmesini 
engellemek olduğunu görmüyorlar. Bu yüzden 
emperyalist uşağı teorileri yeniden piyasaya 
sürüy orlar 

Emperyalizmin ezilen ülkeleri sömürmesine 
karşı çıkmak, Lenin den beri dünya proletaryasının önemli görevlerinden biridir. Ezilen 
bir ülkede emperyalist sömürüye karşı çıkmanın diğer adı da, o ülkenin milli ekonomisinin güçlenmesini desteklemektir. Milli ekonominin güçlenmesini desteklemek, Vehbi 
Koçların işçi sınıfını daha fazla .sömürmesini 
desteklemek anlamına gelmez. Tam tersine 
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin Türkiye halkı üzerindeki sömürüsüne karşı çıkmak anlamına gelir. Çünkü milli ekonomi,emperyalizmin sömürü ve baskısı ağırlaştıkça değil, 
zayıfladıkça güçlenir. ; 

Üçlü Blokun şefleri, milli ekonomiyi 
güçlendirmek için bizim grevlere karşı çıkmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu fikir, 
onların işçi sınıfı ile milli olan her şeyi karşı 
karşıya getiren Troçkist kafalarının ürünüdür. Biz, emperyalizme karşı milli ekonomiyi savunuyoruz., yoksa işçi sınıfına karşı 
burjuvaziyi değil. Birin ikiye bölünmesi, yani 
her şeyin içinde çelişme bulunması olgusu, 
şeflerin aklına sığmadığı için bunu da anlamıyorlar. Öte yandan hiç vir zaman unutmamamız gerekir ki, emperyalizmin hakimiyetini kökünden yıkacak ve kendi ayakları 
üzerinde duran milli bir ekonominin inşasına 
önderlik edecek sınıf, işçi sınıfıdır. Emekçi 
halkın sınıf düşmanlarına karşı mücadelesi, 
milli ekonomiyi baltalamaz., tam tersine emperyalizmin zayıflamasına ve milli ekonominin güçlenmesine hizmet eder. Bunu reddedenler, işçi sınıfının mücadelesini ekonomik 
çöküşün nedeni olarak gösteren vüyük burjuvalar ile Üçlü Blokun şefleridir. Üçlü Blok, 
her konuda büyük burjuvazi ile aynı dil- 
den konuşmaktadır. 


İSTİKRARIN HIZLI SAVUNUCULARI 

Üçlü Blokun şefleri, ezilen ülkelerin milli 
ekonomilerini güçlendirme taleplerine karşı 
çıkarak, emperyalist ülkelerin buhranlarının 
hafiflemesini ve emperyalizmin merkezlerinde 
istikrarı savunuyorlar. Bir de kalkıp proleter 
devrimcilerin buhrana karşı ve istikrardan yana oldukları iftirasını atıyorlar. Emperyalizmin buhranı nerden çıkıyor? Sermaye fazlasından değil mi? Emperyalizmin buhranı altetmek için yapmak zorunda olduğu şey nedir? Sermaye ihraç etmek ve yeni sömürü alanları bulmak değil mi? İşte ezilen ülkelerin milli ekonomilerini güçlendirmeleri, bu sermaye 
ihracına, eşit olmayan değişime ve emperyalist yayılmaya karşı mücadeledir. Uluslararası yeni ekonomik düzen talebi, emperyalizmin kendi buhranını ezilen ülkelerin sırtına 
yıkmasına karşı mücadele talebidir. Ezilen bir 
ülkenin milli ekonomisinin güçlenmesi, emperyalizmin buhranını daha da derinleştirir. 
Dolayısıyla istikrardan yana olanlar, ezilen ülkelerin milli ekonomilerini güçlendirmesini isteyenler değil, Üçlü Blok gibi kapıların sonuna kadar emperyalizme açılmasından yana 
olanlardır. 

Daha somut konuşalım. Ezilen bir ülkede emperyalizmin, özellikle iki süper devletin 
sömürüsünün ağırlaşması neye hizmet eder? 
Emperyalist devletin buhranının zayıflamasına, başka ülkeleri boyunduruk altına almada 
kullanacağı yeni kârlar kazanmasına, savaş hazırlıklarını hızlandırmasına ve daha fazla top 
daha fazla bomba yapma imkanına kavuşmasına, başka ülkelere yayılmak için daha sağlam bir üs kurmasına, kendi ülkesindeki işçi 
sınıfının kaymak tabakasını satın almak için 
yeni imkanlar bulmasına. Özet olarak: Emperyalist zincirin dünya çapında güçlenmesine. 
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Cen eege 


DÜNYA 


Bugün temel direkleri iki süper devlet 
emperyalizmin dünya cephesi ile dünya 
riminin cephesinin karşı karşıya müc: 
ettiğini söylüyoruz. Üçüncü Dünya ül 
rinin emperyalizme ve özellikle iki « 
devlete karşı milli ekonomilerini gü 
diren bütün tedbirleri, emperyalist sö 
zincirinin dünya çapında zayıflamasını 
en zayıf halkasından kırılmasına hiz 
eder. Örneğin Türkiye'de Yeni Çarların 
ya ABD emperyalistlerinin sömürüsünü z: 
latan (dolayısıyla milli ekonomiyi güçle 
ren) her tedbir, Çekoslavakya veya Gi 
Kore'deki emperyalisı zincirin zayıflaması 
lamına gelir. Emperyalist zincir en son, V 
nam, Kamboçya ve Laos'ta kırıldı. Bu z: 
sağlayan, en vaşta Hindiçini halklarının 
cadelesi.olmakla beraber, bütün dünyada / 
emperyalizmine kaşı yürütülen mücadele 
Dünyanın herhangi bir ülkesinde ABD em 
yalizminin sömürüsünü zayıflatan her tec 
Hindiçini halkları üzerindeki zincirin z: 


Doğu Perinçek. — — 


HAR 
Partisiz ”Bolse 


H.Yolu gazetesinin her sayısında en miyor, 
çok geçen kelimelerden biri de "Bolşe- ödeyer 
viklik". Bu dergi sürekli olarak bir rektiği 
“Bolşeviklik"' kampanyasından söz e- in örgü 
diyor. Taraftarlar da yazdıkları mek-« reze ar 
tuplarda nasıl "Bolşevikleştiklerini” Parti gi 
anlatıyorlar. şevikle; 

Nedir Bolşeviklik? Parka-postal gi- yıllard 
yip yan bakarak ve esrarlı havalara li buyc 
bürünerek Bolşevik olunabilir mi? Bol- rimle | 
şeviklik her şeyden önce Marksist bir dönüştü 
programe sahip olmak demektir. Ikin- Bir 
cisi, bu program temelinde birleşen vikliğin 
devrimcilerin demir disiplinli bir parti- son ha 
nin örgütlerinde faal olarak çalışmaları lar: Pa 
demektir şevizm' 

Bir program yok, parti yok, fakat konusul 
beylerimiz büyük bir hızla Bolşevik- Ne prof 
leşiyor. Susuz derede yüzme rekoru ne de b 
kırmak diye buna denir. herkes 

Bolşevik terimi, Rusya Sosyal-De- Dem 
mokrat İşçi Partisinin İkinci Kongre- zart-zur 
sinde çıkmıştı. Kongredeki en çetin lin anc 
mücadele konusu, Parti üyeliğinin şart- linde ge 
ları idi. Lenin , Parti üyesi. olmak için, ve yalp 
Parti programını kabul etmek ve aidat disiplin 
ödemek yanında, Parti örgütlerinden lu, bıral 
birinde çalışmayı da zorunlu görüyor- yı, bug 
du. Martov ise, bu son şartı kabul et- olan Üç 


KELERİ 
GÜÇLE! 
EVRİMİ 


sına yaradı ve üç Hindiçini halkının 


zinciri kırmalarına destek oldu, 


jrüldüğü gibi, uluslararası yeni ekonomik 
ı talebini veya ezilen ülkelerin milli 
omilerini güçlendirmelerini desteklemek 
nasyonalist bir görevdir. Ancak dünya 
mi açısına sahip olanlar bu görevi tutarlı 
k yerine getirebilirler. Dünyanın her ye- 
` görev, emperyalist zincire yüklenmek- 
Ju zincir dünya halklarının tek bir cepheürüttükleri ortak mücadele sayesinde en 
` halkadan kopacaktır. Yoksa Üçlü Blok 
rinin iddia ettikleri gibi, devrim ekonomiən zayıf olduğu ülkede gerçekleşmeyecek- 
?roleter devrimciler onların bu oportünist 
e esaslı vir sille indirince, her zamanki giavuz hırsız rolünü oynamaya başladılar 
INLIK, güya devrimin milli ekonominin 
i olduğu ülkede gerçekleşeceğini savunur- 
ve devrimin emperyalist zincirin en zayıf 
ısında olacağını reâdediyormuş! 


IN 
ON 
ASI 


W 
| 
kabul eden ve aidat 
'arti üyesi. saymak geordu. Martov, Lenin' 


ir disiplinli öncü müfarşı, şekilsiz ve gevşek 


Bu kadar yüzsüzlük artık ayıp oluyor. H. 
Birliği şefleri iki gün önce AYDINLIK'tan 
öğrendiklerini gene AYDINLIK'a taş atmak 
için kullanmaya kalkıyor ve gülünç oluyorlar. 
AYDINLIK, ezilen ülkelerin milli ekonomilerini güçlendirmelerini destekliyor. Çünkü bu, 
emperyalist cephe zincirini dünya çapında zayıflatıvor ve en zayıf halkadan kopmasına 
hizmet ediyor. H.Birliği, H.Kurtuluşu ve H. 
Yolu ise diğer teferrüat hiziplerle beraber 
buna saldırıyor. Böylece onlar, dünyanın bütün ülkelerinde emperyalist zincirin güçlenmesini, iki süper devletin baskı ve sömürüsünün 
ağırlaşmasını destekliyorlar. Bunun adı da 
"devrimcilik"! 


DÜŞMANI GÜÇLENDİRME TAKTİĞİ 


Buraya kadar meseleye dünya devrimi 
açısından baktık. Konuyu ülke sınırları içinde 
ele aldığımız zaman da varacağımız yer farklı 
olmaz. Çünkü emperyalizm ve proletarya 
devrimi çağında yaşıyoruz ve tek tek ülkelerin 


gea Yani, 


İRMELERİ V 


wunuyordu. İşte Bolvikler arasında uzun 
ek mücadelenin temeılık, en sonunda dev- 
m arasındaki zıtlığa 


lu şeflerinin "'Bolşeım. Bunlar asrın en 
eşfetmiş bulunuyorprogramsız bir "Bol. 
3lok, üyeliğin şartları 
ov'u bile geri bıraktı. 
Jul etmeye gerek var, 
örgütüne! Aidat veren 
in üyesi"! 
1 ve örgütlü mücadele 
değildir. Demir disipist bir program temejilir. Şeflerin keyifleri 
temelinde ne demir 
de Bolşeviklik.- H.Yoprograma sahip olmasist programın temeli 
Teorisi konusunda bile 


bir karara varamadı. Şefler, üç Dünya ! 
Teorisini, yani Marksizmi kabul edip 
etmemek için tabanda tartışma açıyorlar. Fakat gene de "Bolşevikliklerin- 
den" yanlarına varılamıyor. 

Parti yok, dolayısıyla Partinin dayandığı temel örgütler yok. Bütün bunların yerine aidat verenlerden oluşan 
ve oradan oraya koşan şekilsiz bir kalabalık var. Bunun adı da “hareket!” 
Böyle bir yerde her şey olabilir, fakat 
bir tek Bolşeviklik olamaz. Eğer böyle 
bir yerde hiç durmadan, "Bolşevikliğin” sözü ediliyorsa, orada olan şey, 
Bolşeviklik değil, göz boyamadır. 
H.Yolu şefleri, devrim isteyen birçok 
genci gözbağcılığı yaparak işte böyle 
aldatıyorlar. Onlar, İttihat Terakki 
türü bir örgütlenme anlaşıyına "Bolşeviklik” cilası sürerek tekkelerini ayakta tutmaya çabalıyorlar. Oysa İttihat Terakki ile Bolşeviklik arasındaki 
fark, burjuvazi ile proletarya arasındaki farktır. 


Üçlü Blokun saflarındaki herkes, şu 
soruyu kendine sormalıdır: Ben bu 
“hareket” denen nesneye hangi programı kabul ederek katıldım? Hangi 


gün, hangi saatte belli bir örgüte gi-. 


rerek bu "hareket" denen nesnenin 
üyesi oldum? Bu soruların cevapları, 
tam bir şekilsizlik ve kendiliğindenciliktir. Üçlü Blokun saflarındaki bütün 
devrimcilere Bolşevikliğin ne olduğunu incelemek için, "Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi (Bolşevik) Tarihi"'nin 
51. sayfasından sonrasını, özellikle de 
61. sayfada başlayan bölümü okumalarını öneriyoruz. 

Kurbağa ile öküzün hikayesi bilinir. 
Öküze özenen kurbağa büyümek. için 
kendini zorlamaya ve şişmeye çabalar. 
Bu çaba doğal olarak kurbağanın çatlaması ile sonuçlanır. Üçlü Blokda Bolşevikliğe özenmek için şişindi durdu. 
Markisist bit program ve Parti olmadan 
adam toplamanın sonu kurbağa gibi 
çatlamaktan başka ne olabilirdi? 


e Den, ak EM ma, E 


devrimi dünya devriminin bir parçasıdır. 

Bugün herkesin gördüğü bir gerçek var. Gerek Sovyet sosyal-emperyalistleri gerekse ABD 
emperyalistleri, Türkiye ekonomisinin içine 
düştüğü güçlüklerden yararlanarak Türkiye 
üzerindeki sömürü ve baskılarını artırabilmektedirler. Özellikle son üç-dört yıl bu açıdan 
son derece öğreticidir. MC iktidarı, emperya- 


lizme bağımlılığın ortaya çıkardığı vütün me-. 


seleleri emperayalizme daha fazla bağlanarak 
çözmeye çalıştı. Emperyalizme bağımlı enerji 
politikasının yarattığı buhranın çaresi, elektrik şalterini Yeni Çarlara teslim etmektir. 
Döviz darlığının, dış ödemeler dengesindeki 
açığın, yığılan dış oorçların vb. getirdiği meseleler, işbirlikçi iktidarları daha fazla borç almaya, daha ağır mali yükümler altına girmeye, 
emperyalizme bağımlılığı daha da ağrrlaştırmaya yöneltmiştir. Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşmalar Türkiye tarihinin görmediği ekonomik bağımlılıklar getirmekte ve Yeni 
Çarların siyasi denetiminin de zeminini hazırlamaktadır. Bayındırlık Bakanı Selahattin Kıhe, Türkiye'nin "ekonomik ilişkilerinde Sovyetler Birliği'nin birinci sırayı aldığını" söylemektedir. (Tercüman, 28 Aralık 1977). Diğer yandan geçmişteki mali bağımlılıkların 
sonucu olarak hükümet, Uluslararası Para Fonunun (IMF) eline bakmakta ve gelecekteki 
daha ağır buhranların şartlarını yaratmaktadır. 

Şimdi soruyoruz: Emperyalistlerin Türkiye 
üzerindeki ekonomik sömürü denetimlerinin 
ağırlaşması Türkiye devrimini kolaylaştırıy or 
mu? Üçlü Bloka kalırsa kolaylaştırıyor. İşte 
onların kafası bu kadar ilkeldir. ve ilkel 
olduğu kadar da karşı devrim hesabına 
çalışmaktadır. Dünyanın bütün ezilen ülkelerinin devrimcileri, emperyalizmin ekonomik 
sömürüsüne kârşı çıkar ve milli ekonominin 
güçlenmesini isterler. Bunun tersini düşünmek 
karşımızdaki düşmanın daha da güçlenmesini 
istemek demektir. Bugün Sovyetler Birliği'nin 
ekonomik denetiminin ağırlaşması, yalnız 
Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde emperyalist zincirin güçlenmesine hizmet ediyor. 
Aynı şey, ABD emperyalizminin ekonomik 
sömürü ve denetimi içinde geçerlidir. Bu 
nedenle proleter devrimciler sosyal-emperys - 
listlerin ve emperyalistlerin ekonomik denetimini zayıflatacak ve dolayısıyla milli ekonomiyi güçlendirecek her itedbiri destekliyeceklerdir. Üçlü Blok da yatıp kalkıp milli 
ekonominin batması için duaya devam etsin 
bakalım. Türkiye halkı sosyal-emperyalizmin 
ve emperyailzmin her türlü baskı , sömürü 
ve denetimine son verdiği zaman, Üçlü Blok 
gibi oportünistlerin maddi temeli de yıkılmış 

olacaktır. 


NOT: Bütün okuyucularımıza bu konudaki kavrayışımızı tazelemeleri için Dergimizin 80. sayısında çıkän "Devrimin Emperyalist Cephe 
Zincirinin En Zayıf Halkasında Gerçekleşmesi 
Ne Demektir” başlıklı yazı ile 119. sayımızda; 
yayınlanan ` Türkiye Ekonomisinin Zayıflam 

Kime Yarar?" başlıklı yazıyı yeniden incelen: 
lerini öneriyoruz. 
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Geçtiğimiz hafta içinde devrimciler kampanyamızı 
daha geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için çabalarını 
sürdürdüler. Bunun sonucu olarak bugüne kadar topladıëm: bağış miktarı 4.733.031 lirayı buldu. Geçen 
halta içinde elimize geçen bağışların toplamı ise 320.668 
liradı-. Bunun illere göre dağılımı şöyle: İstanbul :106.083, 
Anka'a 65.000, Ízmir-M anisa 63.287, Trabzon ve çevresi: 
27.335, Sivas: İçinden 3200, Divriği'den 13.400, İmralı' 
dan 300, G.Antep-Maraş: 12.300, Tunceli: 7.000, Samsun : 5.765, Erzincan: 5.000, Balıkesir: 3.975, Zonguldak: 
Devrek ten 2.600, Ordu: Gölköy'den 2.410, Eskişehir: 
1.750, Rize: 930, Çanakkale : Bayramiç 'ten 333 lira. Ayrıca Çorum'un İskilip kazasından da 2.500 liralık senet 
gönderildi. 

Bugüne kadar gelen bağışların il ve ilçelere göre dağı- 
Im da şöyle: 
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Ka 
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ESA N 1 E E 1.066.308 
NEE A e, NEE eği EEN CN 894.721 
Ee Eau SÜRE vm 544.787 
BE ANIEBEMARAŞ e ve bü e 191.582 
mola şel İşe CS pe ipe Gi Ke 76.370 
(Ceyhan:8.400, Kadirli: 4.050) 
İNE ar e ŞI a e ESTER 74.295 
e EE e e 72.000 
NEEN dee" Eet e T efe ya 62.525 
(Diizce: 60.165) 
Éent ee EE 43.350 
(Tarsus : 19.000, Silifke: 11.900, Anamur: 1.800) 
ee İÇME Se sen o öl eme Mee geg 42.700 
(İnegöl - 2.100) 
ME KEREN SE dE e 41.050 
m, a m ae al 31.000 
fe Say a ya, ekşimsi e ese elele er GL 30.000 
ORA RTA DENİZLİ» Ae e ue 29.850 
GAZİPAŞA(Antalya) ................... 27.500 —— 
EN GER AKSE a ei ölü al SC 25.660 
(Devrek: 15.000, Karabük: 10.000) BALIK ae ri ça, EN eş SNE 8.775 
EE e ele E wen BİN EE EE, Ee le KSE 7.700 
(Cihanbeyli: 2.500, Karaman: 2.500) (İskenderun : 4.760, Samandağ: 2.940) 
RE e DEERE STE RER DAŞ SOM ll E ME een e 6.750 
BE Se EE EE 18.400 KASE ee 6.006 
(Divriği: 13.400, Kangal: 1.500) (Yahyalı: 2.500) 
NEE en AN vn zama Si 17.258 EE e eer 5,500 
(Biga: 16.925, Bayramiç :333) VEDGÅ ole N a a a e 4.840 
ke EE SE 15:345.“ İNEBOLU'( Kastamonu); ... ee 3.209 
(Akkuş:5.020, Gölköy: 4.415) ARLON un e E A ETS E 3.100 
ERIE fk E e ES T a SIN CN 10.666 CORUM as SEERE re ENN 2.350 
LBE ee SL ei EYİ 10.000 ` (İskilip: 1.050) 
ROCABEİ ua MN e DEER 2.300 
(Kandıra ) 5.000) EDIRNE- Na eee EE ani 2.250 


mpanyamız 
kitleleri 


— Maraşlıyım. Orta ve lise öğrenimimi Maraş'ta yaptım. 
Hem okuyordum hem de öğrenim masraflarını karşılamak 
için koyun güdüyordum. Şimdi de köye gittiğimde yolma 
ve orak işlerinde çalışırım. İstanbul'a 1974 yılında geldim. 
Çeşitli fabrikalarda işçilik yaptım, bir avukat yanında çalıştım. Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde okuyorum. 
Gazetenin çıkacağını duyunca çalışmak için geldim. 
Şimdi AYDINLIK gazetesinin Halk Postası sayfasında 
çalışıyorum. 


Burası “Bab-ı Ali”, Yıllardır yüz binlerce gazete kitap 
basılmış burada, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış, 
Matbaalar, rotatifler gün yirmi dört saat çalışmış, Erimiş 
kurşun kokusu yarı karanlık bodrumlardan eğri büğrü sokaklara taşmış. Gerici gazeteleri, naylon gazeteleri, zaman 
zaman bir yanıp sönen ilerici gazeteleriyle Cağaloğlu bugünlerde yeni bir olaya tanık oluyor. Cağaloğlu'nda bir 
han. Kardeşler Hanı. İki aydır insanlar giriyor, insanlar çıkıyor. Hummalı bir faaliyet sürüp gidiyor. Biz gittik gördük. Bu insanları tanıdık ve çalışmalarını gördük, çalışmalarına yön veren düşüncelerini, duygularını anladık, bildik, 
Ve şimdi söylüyoruz ki, Bab-ı Ali, Bab-ı Ali olalı böylesini 
görmemiştir. Çünkü Türkiye halkı günlük gazetesini çıkarıyor. Doğu'nun mağara evlerinin karanlığına, Zonguldak '- 
m maden ocaklarının kömür karasına, Tahtakale hanları- 
nın izbe loşluğuna ışıl ışıl bir AYDINLIK doluyor. 


SPOR SERVISINI SBF ASİSTANI YÖNETİYOR 


— İlkokuldan sonra ortaokulu ve liseyi Galatasaray 
Lisesinde okudum. Bir burs kazanarak ABD'ye gittim. 
Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim ve asistan 
olarak okulda kaldım. 12 Mart'ta tutuklandım. Üç yıla 
yakın hapiste kaldım ve Af Kanunuyla çıktım. İngilizce 
ve Fransızca bilirim. Gazetede Spor Servisinde çalışıyorum. Bu konuda özellikle kitle sporuna önem veriyoruz. 
Türkiye'de amatör sporun gelişmesini destekleyeceğiz. 


Gazetenin kalabalık bir kadrosu var. İlkokul mezunu 
işçiler, öğrenciler, yüksek okul mezunları, hepsi çeşitli görevler üstlenmişler, Muhabirlik yapan, gazeteye yazı yazan 
işçiler var, 
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GAZİOĞLU KÖYÜ (Tekirdağ) ............. 1.995 
GREBS Beete Sİ MR 1.505 
DOLLAR KOYU (Toka e e ER 1.400 
ANA Ee EE Men SCC e ,1.400 
UE Ee m o Me elemi ez eg e ömre T 770 
ÜRN iç ra Yapa Eer Se ER E CER TS 360 
La S a enik Sere ala a Sİ e ii 250 
Pikima (CANER a e nandi 250 
DAA Rİ e marea ME e R al EE 200 
0 bağ İç EE e çi ee MERA Şe 100 
RM mera ele ve DİR EC 480.000 
BAĞIŞLANAN EŞYA SATIŞINDAN ....... 810.805 
TOPLAM Ae Yİ yi a a 4.733.031 


AYDINLIK'IN 


— İlkokul mezunuyum. Köyde okudum. 1968 yılında 
İstanbul'a geldim. Ufak atölyelerde çalıştım. Sonra cam 
fabrikasına girdim. Askerden sonra Profilo Fabrikasına 
girdim. Baştemsilci seçildim. Sendika yöneticisi Hüseyin 
Asan çeşitli oyunlarla beni ikinci temsilciliğe düşürdü. 
Baştemsilci İKD'li bir kadındı. DGM direnişinden sonra 
fabrikadan atıldım, Uzun süre boş gezdim. İnşaatlarda 
kazma kürek işinde çalıştım. Sonra gazeteye geldim. 
Şimdi semt muhabiri olarak çalışıyorum. 


— Devrimci gelişmen nasıl oldu? 


— İlk önce İGD'nin etkisinde kaldım. “Maoculara“ yani 
devrimcilere saldırıyorduk. Sendikanın şöyle böyle bir 
numaralı adamıydım. Sonra devrimci arkadaşlarla tanıştım. Araştırdım, inceledim ve İGD'lilerin hain olduklarını 
anladım. Devrimcilere katıldım. 


EN BÜYÜKLERİ 38 EN KÜÇÜKLERİ 18 YAŞINDA 


Öyle bir yer ki burası yurdun dörtbir bucağından kalkıp gelmişler. Çoğu hayatları boyunca bir somun ekmeğin 
arkasında, o işten bu işe girmiş. Kimi bir yandan okumayı 
da sürdürmüş. Ve hayatlarının bir döneminde yollarını aydınlatan bir ışık bulmuşlar. O gün bugündür bu izi sirmüşler, Kimi daha önce proletaryaya yabancı çeşitli görüşlerin 
etkisinde kalmış. Sonra yolları AYDINLIK'ta birleşmiş. 
Bütün kadronun yaş ortalaması 27. Bir küçük hesap dahâ 
yaptık: Gazetede çalışanların bir bölüğü özellikle 12 Mart 
döneminde hapse girmişler. İçerde yattıkları süre üstü üstüne 57 yıl 4 ay. Çoğu afla çıkmışlar. Derler ki şimdi: "Bizi 
faşizmin zindanlarından halkımız çıkardı. Şimdi biz de 


halka güzel bir devrimci gazete çıkarmak için söz verdik. " 


Çalışanlardan kimi, diyelim IBM makinesini bencileyin 
ilk kez burada, gazeteyi de bayide görmüş. Kimi ise; 


— 33 yaşındayım. 1965 yılından bu yana gazetecilik 
yapıyorum. Günaydın grubunun çıkardığı Günaydın, Son, 
Yeni Gazete gibi günlüklerde ve bir iki dergide çalıştım. 
Daha sonra 1972 yılında Yeni Ortam gazetesinde çalıştım. 
Kuruluş çalışmalarından büyük bir bölümünü ben yaptım. 
6 ay süreyle yazı işleri müdürlüğü görevini sürdürdüm. Son 
yıllarda Vatan'da çalıştım! Yine yazı işleri müdürlüğü yaptım. 


GAZETENİN REKLAM SLOGANINI TARTIŞIYORLARDI 


Gazetenin reklam sloganı üzerine tartışıyorlardı. Yanlarına gittim. Biri aşçı, öbürü yazı işleri müdürü, 


— İş hayatına ilk olarak 15 yaşındayken Yeni Gün 

zetesinde spor muhabiri olarak başladım. Daha sonra 
statistik Enstitüsinde çalıştım. Ulus gazetesinde sinema 
eleştirmenliği yaptım. Kim dergisinde siyasi ve iktisadi 
yazılar yazdım, TRT'de klasik müzik programcılığı yaptım. Sinematek derneğinde çalıştım. Devrim dergisinde 
çalıştım... Hukuk Fakültesini bitirdim. Doktora için 
Fransa'ya gittim.İ2 Mart'tan sonra döndüm. Tutuklandım ... Türkiye'de yazı işleri müdürü olmak için aynı 
zamanda mapusaneci olmak gerekiyor. Mâhkemelerle, 
hapishanelerle cebelleşmek gerekiyor. 


Yazı işlerinin daktilo tıkırtılarını arkamda bırakarak 
teknik bölümlere giderken bir odaya giriyorum. Birden ses : 
kesiliyor. Bir kütüphane sessizliği ... Duvarda kitap 
rafları, Kitaplar. Burası gazetenin arşivi. Araştırmacılar 
burada çalışıyorlar. Usulca birine yaklaşıyorum. İktisat 
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ANKARA 


DÜKKAN, BANKA VE İŞHANLARINDA DA 
BAĞIŞ TOPLUYORUZ 

Yılbaşı günü 80 kişi, gruplar halinde Kızılay ve çevresinde dükkan, pasaj, banka ve işhanlarından bağış toplamaya çıktık. Gima'nın Kızılay şubesinde günlük gazetemizin çıkacağını öğrenen işçiler kampanyayı büyük bir coșkuyla ‘karşıladılar. Bir işçi bizimle birlikte bütün katları 
dolaşarak bağış toplamamıza yardımcı oldu. Günlük gazetenin hakın mücadelesine önderlik edeceğini, halkın düşmanlarına karşı hepimizin birleşmesi gerektiğini belirtti ve 
AYDINLIK'in bizi aydınlık günlere götürmesi dileğinde 

bulundu. Devrimci Yol sempatizanı olduklarını söyleyen 
iki genç kız gazetemizi desteklediklerini söyleyerek 50 lira 
bağış yaptılar. 

Yeni Halkçı ve Milliyet gazetelerine giden arkadaşlarımuza da buradaki personel büyük ilgi gösterdi. Yeni Halkçı 
gazetesinden bir ilgili ilan konusunda gazetemize yardımcı 
olabileceklerini söyledi. 

Bir öğretmen kaldığı köye gazete ulaşmadığı için gazetemize abone olacağını söyleyip adresini verdi. Bir subay 


bağış yapıp ay başında tekrar gelmemizi, o zaman daha 


fazla yapabileceğini söyledi. 

Başka bir işyerinde gazetemize bağış yapan giyim işçileri sendikalaşma sorunları ile ilgili gazetemize yazı yazacaklarını belirttiler. Bir çaycı çırağı yanındaki 250 kuruş 
yol parasını arkadaşlar almak istemeyince arkalarından 
koşarak parayı onlara verdi. 

Böylece birkaç saat içinde 646 kişiden 4710 lira bağış 
topladık ve birçok kişiye gazetemizin siyasetlerini anlat- 


tık, 
Ankaralı Devrimciler 


BUGÜNE KADAR 12 BİN KİŞİYE 
GAZETEMİZİ ANLATTIK 


Semtimizde halk bağış kampanyasını coşkunlukla 
karşıladı. AYDINLIK'ı var güçleriyle destekliyeceklerini 
söylüyorlar. Bağış toplarken revizyonistlerin ve faşistlerin 
etkisi altındaki kimselere de gidiyoruz. Bize AP'li olduğu 
söylenen yaşlı bir amca bizi evine davet etti ve bağış yaptı. Şimdiye kadar evlerden nakit 5 bin lira ile 1400 lira 
değerinde kurban derisi topladık. Ayrıca kız arkadaşlarımız da elişleri yapıp satıyorlar. Bugüne kadar 12 bin kişiye gazetemizi anlattık. - 


Tuzluçayırlı Devrimciler 


EMEKÇİL 


Fakültesini bitirmiş. İngiltere'de üç yıl kalmış. Türkiye'nin 
sosyo-ekonomik yapısının araştırılmasının bir bölümü 
olarak özellikle toprak meselesini araştırıyor. Hemen gelip 
gitmekti niyetim. Ama bu araştırma konusu ilgimi çekti, 
Bir arkadaş bilgi verdi. Kendisi Makine Yüksek Mühendisi, 
İTÜ'yü 1968'de bitirmiş. Devrimci mücadele içinde 
birçok görevler almış. Çalışmaları şöyle açıkladı: 


— Gazetemizi teorik bakımdan güçlü kılmak ve yurdumuzun gerçeklerini araştırmak için güçlü bir araştırma 
grubu kurduk. İstanbul ve Ankara'da altı iktisatçı, üç mühendis ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış beş arkadaştan oluşan on dört kişilik bir kadromuz 
var, Hedefimiz Sovyet sosyal-emperyalizminin ve ABD 
emperyalizminin Türkiye üzerindeki sömürüsünü açığa çıkarmak; yurdumuzun yarrfeodal yapısının araştırılması; 
halkımızın tarihini, Türkiye devrimci hareketinin tarihini 
revizyonizmin, gericiliğin ve oportünizmin sansüründen 
kurtararak gerçekleri ortaya çıkarmak; Milli Demokratik 
Devrimimizin teorik meselelerini aydınlatmak olarak özetlenebilir, 


"PRESÇILIK YAPTIM KAUÇUK FABRİKASINDA ÇALIŞTIM” 


Örm bir Yığın teksir kağıdı arasında tel zımbayla uğraşırken gördüm: 


— Malatya'nın Pötürge ilçesindenim, 18 yaşındayım. 
İstanbul'a 1974 yılında geldim. Presçilik yaptım, kauçuk 
fabrikasında çalıştım. Atölyelerde çalıştım. Kendime bir 
yulık devrimci diyebilirim, 


kucaklıyor 


keme in 
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AYDINLIK'ın inşası yolunda iki adım daha attık. Bu hafi 
içinde İstanbul'daki merkezimizin ve Ankara ile İzmir bürolarımızın felefonları bağlandı. Çevrenizde olan biten olayları 
halen deneme yayını çalışmalarını sürdüren gazetemize bu telefonlardan duyurabilirsiniz. 

Nuruosmaniye Caddesi Kardeşler Han 3/3 adresinde çalış- - 
malarını sürdüren İstanbul merkezimizin telefon numaraları 


26 52 44 ve 26 5437 
Kızılay, Menekşe Sokak 33/5 adresindeki Ankara büromu- 


zun telefonu ise 
25 38 54 
İzmir büromuz ise bu hafta Konak'ta, 857. sokak Salihağa 
İşhanı 509 numarada çalışmalarına başladı. Bu büromuzun te 


lefon numarası 
25 25 54 


Adana büromuz ise Belediye karşısında, Borsanın bitişiğindeki Sefer İşhanının 3. katında. Bu büromuzun telefonu henüz 


İzmir ve 
Adana 
bürolarımız 
açıldı 
telefonlarımız 
bağlandı 
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EN BÜYÜK DEVRİMCİ ÇALIŞMA 


Bizler İmar ve İskan Bakanlığında çalışan işçiler olarak 
işyerimizde "devrimci çalışma" için 1500 liralık bir fon 
oluşturmuştuk. Bu parayı en büyük devrimci çalişma olarak gördüğümüz "AYDINLIK" gazetesine gönderiyoruz. 

Devrimci İşçiler 


SİVA 
VERECEK PARASI OLMAYAN 
BİR KÖYLÜ KIZI YEMENİSİNİ 
BAĞIŞLADI 


Divriği'de kampanya adım adım kitleleri kucaklıyor. 
Şimdi köylerde bağış topluyoruz. Norşun köyünde toplam 40'a yakın kişiden 1310 lira topladık. Bir köylü kız 
arkadaş verecek parası olmadığından baş örtüsünü verdi. 
Öğretmen arkadaş üç sehpa ve bir somya bağışladı. Kavasar köyünde 41 kişiden 2418 lira bağış topladık. Odur- 
Pağram köylerinden 1360 lira bağışlandı. Odur köyünden 
arpa, buğday bağışlayanlar da oldu. Toplanan arpa ve 
buğdaylardan 400 lira gelir sağladık. 


18 yaşındaydı ve kendi deyimiyle “bir yıllık devrimci"ydi. Böyle birçok genç arkadaş gördüm. Bir de 
daha uzun süre devrimci mücadele içinde bulunmuş arkadaşlar var. 2 


"DAHA BÖYÜK FEDAKARLIKLAR YAPMALIYIZ” 


"— 1965 yılından beri devrimci mücadele içinde yer 
aldım. 1966'da TİP'e üye oldum. 1970'de TİP Kurultayına 
İçe delegesi olarak katıldım. Samsun'dan Ankara Wa 
yapılan ilk bağımsızlık yürüyüşüne katıldını. 1968-69 
İstanbul'da Haziran işgallerine katıldım. 1968 yılında 
Siyasal Bilgiler Fakültesine girdim. Fakültede TİP oportünizmine karşi mücadele ettik, O yıl oportünizmi yenilgiye 
uğratarak Sosyalist Fikir Klübünün seçimlerini kazandık. 
Yönetim kurulu başkanı oldum. O sırada maceracılığa 
karşı mücadele başladı. Biz PROLETER DEVRİMCİ 
AYDINLIK'ı çıkarmaya devam ettik, Ayrıca İŞÇİ. ` 
KÖYLÜ Gazetesini çıkarıyorduk. 1971'de tutuklandım. 
1974 Temmuzunda afla birlikte çıktım. TİP, Dev-Genç ve 
TİİKP davalarında yargılandım. Daha sonra da, bugüne 
kadar, çeşitli mücadeleler içinde yer aldım. Her dönemde 
emperyalizme revizyonizme, maceracılığa karşı mücadeleyi temel aldık. Bu mücadele içinde güçlendik. Bu başarıların ürünü olarak AYDINLIK'ı günlük olarak çıkartacağız. Günlük gezete, şimdiye kadar yaptığımız işlerin en 
zorlarından, Önümüzde çözmemiz gereken önemli güçlükler var. Bu işin acemisiyiz. İmkanlarımız sınırlı. Bu yüzden daha çok çalışmalı ve daha büyük fedakarlıklar -yapmalıyız. AYDINLIK Gazetemizin halkm desteğiyle başarıyà ulaşacağına inanıyoruz. 


Şöyle- bir düşündük ayrılırken. Ve biz de inandık. 


KKM İİİ ZYE YA 


Beğ SÜMEN, 
Ëer KT 
(ER vi dek ax 


Divriğili 13 arkadaş iki gün bir inşaatta çalışarak 
kazandıkları 1250 lirayı verdiler Bayramda ilkokul öğrencileri ev ev dolaşarak topladıkları şekerleri sattılar ve 120 
lira da onlar bağışladılar. Bir yaşlı ana ve iki gelin altın yüzüklerini bağışladılar. Toplam 13 400 lira gönderiyoruz. - 


Divriğili Devrimciler | 
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KADINLAR KAMPANYAYA AKTİF OLARAK 
© KATILIYOR 


mi halleterde ev ev dolaşarak kampanyayı yürütüyoruz. 
Bilhassa kadınlar ve çocuklar kampan daha çok des- . 
tek oluyorlar. Ellerindeki harçlığın sini veriyorlar. . 
Babaları evde olmayan çocuklar babalarını kahveden ça- ` 
gırıp bağışta bulunuyorlar. Bazı kadınlar evlerinde para — 
olmadığından komşularından ödünç alıp bağış veriyorlar. — 
Topladığımız 3200 lirayı gönderiyoruz. 

Sivaslı Devrimciler 
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VAPURDA İKİ SAATTE 
2000 LİRA TOPLADIK 


Hafta içinde Kadıköy-Karaköy vapurunda bağış toplamaya çıktık. Halk gazetemizi anlatan arkadaşları ilgiyle dinledi. Bize gazete hakkında sorular sordular. Bir — 
kişi gazetede muhabir olmak istediğini söyledi ve gazete- ğ 
nin adresini aldı. 2 saat içinde 2 bin lira kadar para top- ci 
landı. i 

Vapurun çayhanesinde çalışan işçiler, konuşan arkadaşlarımızdan daha fazla bağırmalarını ve söylediklerini 

-herkese duyurmalarını istediler. "Devrimcilere canımız 
feda” diyerek arkadaşlarımıza çay ikram ettiler ve bağış 
verdiler. 

Hafta sonunda da yine iki saat içinde vapurda 1200 lira 
topladık. Hen taraftan bağış yapmak isteyen eller uzanı-- 
yordu. Bu bizdeki çekingenliği de yıktı. Yaşlı bir yolcu- 
dan da bağış istedik. Önce "Hangi AYDINLIK, kırmızi 
mı, beyaz mı, ona göre bağış vereyim” dedi. Biz “proleter ` devrimci AYDINLIK" deyince "O halde bağış 3 
vereyim" diyerek bağışta bulundu. 
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DGB'li Devrimciler 


ÜLKÜ OCAKLARINA KAYITLI BİR İŞÇİ DE 
BAĞIŞ YAPTI F- 


vamlı bağış topladı. 

Şimdi de kampanyayı kahvelerde sürdürüyoruz. Ülkü 
Ocaklarına kayıtlı olan bir işçi 20 lira bağış verdi. AP 
Meclis üyesi 50 lira bağışladı. CGP'den Belediye Başkan 
adayı da 250 lira bağışladı. Ayrıca yurtsever bir ağabeyimiz 4 bin liralık bono verdi. Şimdiye kadar 30 bin lira 
topladık. Hedefimiz 10 Ocaka kadar 50 bin lira toplamak- ` 
tır. 


Esenler'den Devrimciler ` 
(Devamı 12.sayfada) Gd 
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frank, 3 işçi ise 150 frank bağışladılar. 


FRANSA 


IŞÇİ YURTLARINDA 
GAZETEMİZİ ANLATIP 
BAĞIŞ TOPLUYORUZ 


Paris ve çevresindeki işçi semtlerinde evleri dolaşarak bağış topluyoruz. Gittiğimiz 
evlerde bizlere yardımcı olmak için işçi 
arkadaşlar ve aileleri ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetenin yurt dışındaki işçilerin 
sorunlarına sahip çıkmasını istiyorlar. Konsoloslukların, işçi ateşeliklerinin baskıları- 
nın teşhir edilmesini istiyorlar. Şu anda 
grevde olan Torey Sonakotra'da 25 Türkiyeli işçi var. Onlardan da bağış istedik. 3 
işçi 30 frank bağışladı. Bir başka mahalle- 
de Sivaslı bir işçi gazetenin Alevi ve Sünni- 
Rusya'ya hizmet edenleri teşhir etmesini 
istedi. Burda işçilerin kaldıkları yurtta onlarla uzun süre konuştuk. Ayrılırken bize 
42 frank bağışta bulundular. Aynı yere 
ikinci gidişimizde, bir işçi arkadaş 10 


Kampanya boyunca üç kadın arkadaş 
örnek bir çalışma yürüttüler. Bir tanesi 
baba yadigarı altınlarını vererek kampanyaya katıldı. Bir diğeri mahallesindeki diğer kadınları kampanyaya kattı. Bu çalışma Sırasında "devrim" sözünün anlamını 
ilk defa öğrenen bir kadın, cüzdanındaki 
bütün parayı çıkarıp gazetemize bağışladı. 

Bugüne kadar topladığımız 2260 frankı 
yolluyoruz. Kampanya devam ediyor. 


Paris'ten Devrimciler 


(Baştarafı 11. sayfada) 


SUUDİ ARABİSTAN 


ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR 
YARDIMDA BULUNACAĞIZ 


Ben Suudi Arabistan'da çalışmakta olan bir işçiyim 
Burada hiç bir sosyal güvencemiz yok. AYDINLIK'ın günlük olarak çıkması bizleri çok sevindirdi. Elimizden geldiği kadar yardımda bulunacağız. Şimdilik 300 lira gönderdim. Günlük gazetenin yurt dışındaki işçileri birleştirmek içinde çalışması gerekir. 


m A 


AVUKAT VE DOKTORLARIN 

İŞYERLERİNDEN DE 

BAĞIŞ TOPLUYORUZ 
Günlük gazeteye bağış toplamaya devam ediyoruz. Diyarbakır'daki kahvelerin hepsini gezdik. Şimdi de avukat 
ve doktorların işyerlerinde bağış topluyoruz. Halkın büyük çoğunluğu bizi ilgiyle dinliyor ve bağış veriyor. 
Diyarbakırlı Devrimciler 


İşçi M.Sat 


ALMANYA 


İLK 5 BİN MARKLIK HEDEFİMİZE 
ŞİMDİDEN YAKLAŞTIK 
Kampanyamız olumlu bir yönde gelişiyor. ıkı arkadaş 


biner mark, üç arkadaş 250'şer mark, iki arkadaş 100'er 
mark, üç arkadaş da 50'şer mark bağışta bulundular. İlk 


hedefimiz olan 5 bin marka şimdiden yaklaştık. Bağış 
kampanyasına ek olarak yürüttüğümüz abone kampanyamız da ilerlemektedir. Bir ilkokul öğrencisi kendisine he- 
diye edilen 10 markı gazeteye bağışladı. 

Wuppertal'den Bir Devrimci 


BALIKESİR 


İNŞAAT İŞÇİLERİNİN 
BARINAKLARINDAN BAĞIŞ TOPLADIK 


Bağış toplamak için emekçilerin bulunduğu kahvelere 
gittik. Emekçiler gazetemizi yürekten desteklediklerini anlatarak bağış yaptılar. Bu kahvelerden 300 lira topladık. 
İnşaatlara ve amelelerin gece yattıkları barınaklara giderek 
meseleyi anlattık. Çok sevindiler ve bağış yaptılar. Toplam olarak 200 lira bağış aldık. Bir inşaat işçisi makbuz 
istiyerek 180 lira topladı. Toplanan 3975 lirayı gönderiyo- 
YUZ. 

Balıkesirli Devrimciler 


KAHRAMANMARAŞ 
BİR EV KADINI: 
"BÜTÜN EMEKÇİ KADINLARI 
BAĞIŞ TOPLAMAYA ÇAĞIRIYORUM 
Ben bir ev kadınıyım. Günlük gazete haberini veren 
devrimciler benden bağış istediler. Bir battaniye, kızımın 
çeyizine işlediğim bir masa örtüsü ve kızımın küpelerini 
bağışladım. Küçük çocuklarım ise simit satarak bağışta 
bulundular. Devrimciler benim de kendileriyle birlikte bağış toplamamı istediler. Ben de kabul ettim. Şimdi onlarla 
birlikte bağış topluyorum. Tüm emekçi kadınları da aynı 
şeyi yapmaya çağırıyorum. 

Yörükselim Mahallesinden 
Bir Ev Kadını 


ge 
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Merhaba 


Mutlu bir yarın olacak 
Devrimciler çoğalacak 

İki süper kovulacak 
Devrimci gazetem merhaba 
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Tek devrimci gazetesin 
Halkin sesi senin sesin 
Emekçinin ışığısın 
Devrimci gazetem merhaba 


Ae 


Yazarı halktan olacak 
Okuyan huzur bulacak 
Aydın kişi çoğalacak 
Devrimci gazetem merhaba 


Tüm ülkeye yayılacak 

Halk seninle övünecek 
Selam sana kucak kucak 
Devrimci gazetem merhaba. 
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ADANA 
KAHVEME KOYDUGUM KUMBARA İLE 
BAGIS TOPLUYORUM 


Ben kahveciyim. Cay ocağıma bir kumbara koydum. 
Çoğunluğu öğrencilerin cep harçlığından ve şöförlerden 


“toplanan 158,5 lirayı gönderiyorum. Ayrıca kol saatimi 


ve yedek su kazanını gazeteye bağışlıyorum. İşsiz bir arkadaş da deniz paletini ve deniz gözlüğünü bağışladı. 
Bir kahvede H Birliği ve İGD taraftarlarından da ba- 
Ss aldık. 

Bir lokalde İGD'liler bağış toplamamızı engellemek 
için yalan ve iftiraya başladılar, bağışlarla bir gazetenin 
çıkmayacağını söylediler. Kitle içinde tartıştık. Tartışma 
sonucunda onların bir arkadaşları; bizim görüşlerimizin 
doğru olduğunu söyledi ve şöyle dedi: Ne kadar makbuz 
varsa ben alıyorum. Ayrıca bu gazeteye de abone oluyorum.' 80 liralık makbuz vardı. O kadar bağış yaptı. 


Adana'dan Bir Kahveci 


İĞDE 
KÖYÜMÜZDE GAZETEMİZİ TANITMA 
TOPLANTILARI DÜZENLİYORUZ 


Günlük gazeteyi desteklemek amacıyla köyümüzde 
bir oOtoplaenu düzenledik. Köylüler o gazetemizden 
istediklerini anlattılar. Yazlılar'dan bir köylü "Yeraltı 
kaynaklarımıza sahip çıkarak, madenlerimizi kendimiz 
işlemeliyiz. Gazete Amerika'nın ve Rusya'nın sömürüsüne 
karşı çıkmalıdır" dedi. Başka bir köylü, orman köylüleri 
üzerindeki baskıların yazılmasanı istedi. Köylüler, “gazete 
çıktığı zaman kahvelerde toplu okuma toplantıları düzenlemeliyiz" dediler. 

Köyümüzden şimdiye kadar 1000 liraya yakın bağış 
topladık. 


Darboğaz Köylüleri 


MAHKEME KANALIYLA ALDIĞIMIZ TEKZİP 


BAŞKA MİLLETLERE VE YABANCI İDEOLOJİLERE UŞAKLIK YAPAN DERGİN DG MÜFTERİDİR 


16 Ağustos 1977 tarihli 122 sayılı derginizin 
hakkında ve mensubu bulunmakla ömrümce ifhar edeceğim MHP hakkında neşretmiş bulunduğu yazı belli merkezlerden beslenmenin müfteri tabiatınızın gereği olan bir yazıdır. Bütün 
fikriyatınızın yıkmak, yakmak ve yok etmek 
şeklinde özetleneceği fikrinizin kaynaklandığı 


böyle bir işgal hadisesi vuku bulmamıştır, 

Arazim üzerinde MHP'li Ülkücü gençlerin 
silah talimi yaptıkları iddiası tamamen yakıştırma ve yaratma bir haberdir, 

Kendi köyümden gerek 1973 gerekse 1977 
yılındaki seçimlerde en fazla oy alanlardan birisiyim. 

Yazıda ismi geçen Osman Yılmaz adındaki 


tek düşünce fakirlik ve sefalettir. Bunun etkisi; 
ni arttırabilmek için zengin, daha doğrusu ağa 
olarak ele aldığınız kimseler de gerçek dışı yazılarınızda beynelmilel hedeflerinizdir. Bu cümle- 
den olarak kaleme alınan hakkımdaki yazıda 
hiçbir ciddi araştırmaya ve en küçük bir hizme- 
te müteallik amaçla yazılmamış olup şahsımı ve 
mensubu bulunduğum partiyi hedef yapmak ve 
yıpratmak esasına dayanmaktadır. Ancak bütün 
sayıları bu ölçülerle çıkan gerçek dışı yazılarda 
şampiyon olan derginizin ne şahsımı ne de partimi yıpratması mümkün değildir. Derginizce bir 
hesap yanlışlığı yapıldığı kanaatindeyim. Sizin 
yazılarınız bir noktada bizim için iftihar vesilesidir. Zira kötü olan sizin tarafınızdan övgüye 
layık görülmektedir. Buna rağmen memlekete 
bir basın ahlak yasası bulunmaktadır. Bu yasa- 
nın görevi devletin bekaası ve bütünlüğünü muhafaza, basın organlarının belli asgari bir esas 
dahilinde çıkmasını teminden ibarettir, Bunlara 
uymayanlar hakkında kanunun tanıdığı hakların kullanılması vatandaslık görevidir. Size 
cevabım bu görevi ifa içindir. Aksi takdirde ce- 


SAYFA 12 


vaba dahi lüzum görmezdim. 

Arazi ilişkimiz ve arazilerimiz Yayalar çiftliğinde bulunmaktadır. Babadan kalma bu yerde 
şahsıma düşen arazi miktarı 1000 dönümden 
ibarettir. 10.000 dönüm arazi iddiası yalandır. 
Bu iddiaların ispatı resmi vesika ile sabittir. 
Eğer dergi samimi ise gider bu toprakların bağlı 
bulunduğu Tapu Sicil Muhafızlığından durumu 
bizzat öğrenebilir. Dileyen başkaları da öğrenebilir. 

Yukarıda bahsettiğim gibi şahsıma ait olan 
arazi 1.000 dönüm kadardır. 10.000 dönüm 
toprağım, üç çiftliğim olduğu iddiası tamamen 
yalandır. Arazimin 100'er dönümlük parçalar 
halinde işletilmeside yalandır. İşlerim dolayısıyla Ankara'da oturmama rağmen kurduğum iş- 


Vatansever 
milliyetçi 
yabancı 
ideoloji 
uşaklarının 
düşmanı 
Gün Sazak 


letme ile arazim teknisyenlerim ve işçilerim tarafından hezaretim altında işletilmektedir. Arazimde çalışan personal her türlü sosyal haklara 
kavuşturulmuş bulunmaktadır. Kendilerine tahsis edilmiş Lojmanları ve Lojmanda masrafı tarafımdan karşılanan yiyecekleride verilmektedir. Yazıda bahsedildiği biçimde işçilerinin sömürülmesi bugünün Türk toplumunda mümkün 
olmayacağı gibi şahsende böyle bir davranış tarafımca benimsenmez. Bugün Türkiye Sanayilegen bir toplumun oluşturduğu ülkedir. Sanayileşmekte olan bir ülkede işçilerin sömürüsün 
den bahsetmek bugünkü mevcut duruma aykırıdır. 
Toprağımın 1972 yılında köylüler tarafından işgalide söz konusu değildir. Hiçbir suretle 


bir kimse tarafımdan tanınmaktadır, Ancak iddia edildiği biçimde kimseye yardımım söz konusu olmamıştır. 

Türkiye dışında işlerim ve iş yerlerim oldugu öne sürülmektedir. Bu bir kusur değildir. 
Böyle bir gücüm olsa bununlada iftihar ederim, 
Zira bizim başka ülkelerin firmalarına yaptırdığımız işler sebebiyle milyarlarca lira kâr verdiğimiz kuruluşlara karşı bende ülkesine milyonlarca döviz kazandıran bir firma olurdum. Ne 
yazik ki dışarda böyle işlerim yok, Dışardan 
gümrüksüz bir tek makina ithal etmedim. Bu iftirayı ileri sürenlerin kendi şerefleri «çin bunu 
ispat etmeleri gerekir. 

Malesef iki büyük sayrada hakkımda ve partim hakkında yazılanlar içinde ciddi bir yergi 
veya eleştiri olsaydı diye düşündüm. Zira derhal 
kabul edecek bir örnek verecektim, Ancak hiçbir satırda hiçbir iddiada gerçek payı yoktur. 
Tekzipte öne sürdüğüm hususlar tahkik edilmek 
suretiyle araştırılabilir. 

GÜN SAZAK 
Gümrük ve Tekel Bakanı 


KEE 
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sanat» edebiyat 


TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI İKİNCİ ANLAŞMASINI DA 


BULGAR YAZARLAR BİRLİĞİYLE İMZALADI 


Türkiye Yazarlar Sendikası 25 Aralık 1977 günü Bulgaristan Yazarlar Birliğiyle bir kültür anlaşması imzaladı. 
Bu anlaşma Türkiye Yazarlar Sendikasının Sovyet Yazarlar Birliğinden 
sonra yaptığı ikinci anlaşmadır. 

Türkiye Yazarlar Sendikasının çeşitli ülkelerin yazar örgütleriyle dostluk ve kültür anlaşmaları imzalaması 
hiç şüphesiz genel olarak olumlu ve 
yararlı bir tutumdur. Ancak bu anlaşmalar, Türkiyeli yazarların yabancı 
ülkelerin yazarlarıyla olan birliğinin 
pekişmesine hizmet etmelidir. Yazarlarımızın emperyalizme, sömürgeciliğe 
ve hegemonyacılığa karşı mücadele 
eden ülke ve halkların yazarlarıyla 
birlik olmaları hiç şüphe yok ki dünyada iki süper devletin, milli teslimiyeti ve kölelik kültürünü yayan sanat 
ve edebiyatına karşı milli bağımsızlıkçı ve devrimci sanat cephesine güç 
katacaktır. 

Peki, bugün Sovyet Yazarlar Birliği ve Bulgar Yazarlar Birliği nasıl bir 
nitelik taşımaktadır? Bunlar günümüzde Rus sosyal-emperyalistlerine en ba- 


FİLİSTİN HALKI İLE 
"DAYANIŞMA GECESİ” 
YAPILIYOR 


Filistin Devriminin 13. yıldönümü dolâyısıyla Özgür Filistin dergisi "Filistin Halkı İle Dayanışma 
Gecesi" düzenlemiştir. 14 Ocak 
1978 Cumartesi günü Spor ve 
Sergi Sarayında yapılacak olan 
.geceye Cem Karaca, Timur Selçuk, Selda, Abuzer Karakoç ve 
Sadık Gürbüz gibi sanatçılar katılacaktır. Gecede aynca Filistin şiirinden örnekler sunulacak 
ve Filistin Devrimiyle ilgili kısa 
bir film gösterilecektir. 


Sarper 
Özsan 


"Müziğin 


gelişmesi” konusund 
bir dizi konferans veriyor 


1 Mayıs marşının bestecisi Sarper Özsan, Boğaziçi Üniversitesinde "Müziğin 
Kökeni ve Gelişmesi" konulu bir dizi 
konferans vermeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü tarafından dü 
zenleran bu dizi konferansların birincisi 
17 Aralık 1977 günü yapıldı ve "İlkel Komünal Toplumda Müzik" konusu işlendi. 
Konuşmacı Özsan, materyalist tarih anlayışı ışığında, müziğin ilkel komünal toplumlarda nasıl ortaya çıktığını anlattı. Sanatın her toplumda siyasetin ve ekonopunin bir yansıması olduğu gerçeğinden 
hareketle, ilkel komünal toplumlardaki 
müziğin de bu toplumların hayatını, duy- 


gımlı iki örgüttür. Bu iki örgütün belirleyici özellikleri, geçmişteki devrimci Sovyet ve Bulgar edebiyatını 
reddetmeleri ve sosyal-emperyalizmin 
modern revizyonist edebiyatının hizmetine girmeleridir. Bu örgütler Bulgar ve Sovyet halklarının devrimci 
kültürünün düşmanlarıdır. Bulgar Yazarlar Birliği, Brejnev'in sosyal-emperyalist politikasının hizmetindeki, bir 
avuç imtiyazlı yazarın örgütüdür. Bu 
örgütleri birleştiren ortak temel, 1934" 
teki Birinci Sovyet Yazarlar Birliği 
Kongresinde Gorki ve Jdanov tarafından belirlenen sosyalist gerçekçiliğin 
devrimci ilkelerinin inkar edilmesi ve 
Simonovların, Aytmatovların, Yevtuşenkoların proletarya düşmanı, karşı- 
devrimci edebiyatlarının benimsenmesidir. 

Bu nitelikteki yazar örgütleriyle imzalanan anlaşmalar Türkiyeli yazarların devrimci, demokrat ve yurtsever edebiyatının gelişmesine hiç bir 
zaman katkıda bulunamaz. Tam tersine, bu tür anlaşmalar, olsa olsa sosyal-emperyalistlerin ülkemize karşı gi- 


riştikleri kültürel saldırı siyasetine hizmet edebilir, 

Ülkemiz yarı-sömürge yarı-feodal 
bir Üçüncü Dünya ülkesidir. Yurdumuzda yaratılmakta olan devrimci 
Kültür, kaynağını yüzyıllar boyu ezilen halk yığınlarının isyan ve ayak- 


Hopalı Rüstem in 


kızı 


Hopalı balıkçı Rüstemin 
Bir kızı olmuş dediler 
"İstanbul Boğaziçinde 
Rus harp gemileri 
Akdenize inerlerken 
Ayaklarının tozuyla 


Baka baka, gözleri içine 
Ölüm yüklü bu gemilerin 
Verdiler muştuyu bize 


lanmalarından ve milli kurtuluş sava- Deniz gözlü 
şımızdan almaktadır. Devrimci ve yurt- Güneş benizli 
sever yazarlarımız işte bu zengin temel Boğaziçili küçükler 
üzerinde anti-emperyalist ve anti-feo- Kız saçlı Apo 
dal bir sanat ve kültür inşa etmektedir- Ablak suratlı İbo 
ler. Ülkemizin sanat ve edebiyatı bu Tipki bövl 
noktada, dünya nüfusunun büyük ço- ër Sech 
gunluğunu oluşturan ve dünya devri- Sag a SES 
minin temel gücünü meydana getiren Dej 
öteki Üçüncü Dünya ülkelerinin sanat Rusya Ya harp 
İlan ettiler: 


ve kültürüyle ortak bir zeminde birleşmektedir. Asya'nın, Afrika'nın ve Latin Amerika'nın ezilen ve sömürülen 
halkları bağımsızlık, kurtuluş ve devrim ruhuyla dolu yepyeni bir kültür 
yaratmaktadır. İşte bu yüzden, ülkemiz yazarları Yeni Çarların yoz ve ge- 


“Hopalı Rüstem'in 
Bir kızı olmuuuş" 


Rüstem'in de sevinci yerinde 


Karısı Sultan kadar 
Adını Martı ko dedim 


rici yazarlarıyla değil, Üçüncü Dünya Koyacak 
ülkelerinin ilerici yazarlarıyla birlik ol- Martı; dın saçları ipince 
malıdırlar. Uzayacak 
Martı konuşmuyor 
Konuşacak 


Devrimci folklorcular 
DGB'de seminer düzenlediler 


Türk Folklor Kurumu, Boğaziçi 


Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin folklor 


demeklerinden devrimci folklorcular, 21 Aralık günü İstanbul Devrimci Gençlik Birliğinde "Geçmiş Kültür Mirasımız ve Halk Oyunlarımız” konulu bir seminer düzenlediler. İlk olarak Türk Folklor Kurumundan bir konuşmacı, Mao Zedung'un kültür, sanat ve edebiyat üzerine görüşlerini, proletaryanın geçmişteki demokratik ve ilerici 
kültüre sahip çıkması açısından ele alan bir konuşma yaptı. Sonra konu üstüne tartışmalara geçildi ve özellikle halk oyunlarımız üzerinde duruldu. İlerici ve demokrat 
öz taşıyan oyunlarla feodal öz taşıyanlar arasında ayırım yapılması gerektiği savunuldu. Proletaryanın müziğinin yaratılması ve geliştirilmesinde geleneksel çalgı aletlerinin 
ne ölçüde yarar sağlayabileceği tartışıldı, özellikle saz üstünde duruldu. Sazın proletaryanın asıl çalgısı olamayacağı ama mutlaka sahip çıkılıp yararlanılması gerektiği görüşü 
ağırlık kazandı. Nihayet halk oyunlarının milli biçimi korunurken, aynı zamanda proletaryanın dünya görüşünü yansıtan halk oyunlarının da yaratılması yolunda çalışmalar 
yapmanın gerekliliği belirtildi, bu konudaki revizyonist uygulamalar eleştirildi. 


Martı nın kanadı yok 
Olacak. 

Martı nın saçları uzayacak 
Lüle lüle 

Martı dillenecek 
Kanatları da olacak 

Güle güle. 


Çığla Martı, çığla 
Uç Martı uç 

İn Martı in 
Korsan Brejnev“in 
Gözüne gözüne! 


Martılar, Martılar 
Fırtına kanatlılar 
Tutun Boğaziçimizi 
Geçmesin Yeni Çarlar! 


Gani Bozarslan 


SOSYAL-EMPERYALİSTLERİN 
GÜREŞTEKİ YENİ OYUNU 


Gazeteler, Moskova CSKA takımının antrenörü Bestayev ïn "Türklerin 
te eski günlerine dönebilmeleri için kendileri ile sıkı ilişkiler kurmaları 
ni" öne sürdüğünü yazdı. Rus antrenör, TOFAŞ'lı güre 


mış. Rus takımının da Bursa'da kamp yapmak istediğini, kanin heri 
de verimli olacağını ilerisiren Rus antrenör sözlerini şöyle bağlamış: "Bizden 


me d çok şey var." 


çileri Rusya 


üreşerektiğiçağır- 
i taraf için 


Sosyal-emperyalistlerin bu teklifi yeni sayılmaz. Aynı teklifi bir süre önce 
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gu ve düşüncelerini yansıttığını belirtti. 
Örnek olarak, ilkel toplumların günlük 
yaşayışında önemli bir yer tutan av, 
ayin, tören gibi olayların bu toplumların 
müziklerinde de büyük ölçüde işlendiğini 
gösterdi. Danslarla birlikte de kullanılan 
bu müziğin o çağ insanının hayatını nasıl 
etkilediğini anlattı. Konuşmadan sonra 
yapılan da özellikle "müziğin 
smıfsallığı" üzerinde duruldu. Özsan, Boğaziçi Üniversitesinde önümüzdeki haftalarda devam edecek olan dizi konferanslarında müziğin köleci, feodal, kapitalist 
ve sosyalist toplumlardaki durumunu da 
ele alacak. 


Türkiye'ye yolladıkları eski dünya şampiyonlarından Aliev'e de yaptırmışlardı. Görüldüğü gibi onlar şimdi de sporumuza, el atmaya çalışıyorlar. Güreşte 
son yıllarda elde edilen kötü sonuçların kamuoyunda yarattığı hoşnutsuzluktan yararlanarak, bu alanda da kurtarıcı pozlarına giriyorlar. ; 
Güreşçilerimiz revizyonistlerden "öğrenmeliymiş". Neyi öğrenecekler? 
Ahlaksızlığı, yozluğu, hileyi mi? Gerçekler ortadadır. Revizyonistlerin ”sporu" tam bir yozlaşma içindedir. Revizyonistler birkaç madalya anarak 
sosyal-emperyalizmin propagandasını yapabilmek için, spordaki amatör E 
e 


rışma ve dostluk ruhunu tamamen bir kenara itmişlerdir. Revizyonist ü 


lerin sporcuları dereceye ğe İri için akla hayale gelmedik sahtekarlıklara 
ve hilelere e leg er ar. Bunlara son bir örnek olarak Nadya Comaneci' 
nin başına gelenler gösterilebilir, Son Dünya Jimnastik Şampiyonasında, Rus 
takımı, kafile başkanından hakemine kadar seferber olarak dünyanın bir numaralı kadın jimnastikçisi Comaneci'nin birinciliğini engellemeye kalkışmıştı. 
Bütün bunları yapan revizyonistler, bir de gelip "bizden öğrenmelisiniz” 
diyor. Eğitimin böylesi eksik olsun. 
ahası var: Brejnev'in, sporcuları bir kobay olarak kullandığı da herkesçe 
bilinmektedir. Revizyonistler propoganda uğruna her türlü sapıklığa başvurmaktadırlar. Revizyonist ülkelerde sporcular, ilaç, doping, hormon tedavisi 
gibi yöntemlerle adeta bir yarış atı gibi yetiştirilmektedir. Lanet olsun sporun böylesine, Revizyonistlerin yöntemleri ile kazanılacak madalyalar yerin 
dibine batsın. Sei e. 
Brejnev'in başka spor dallarını bir kenara bırakıp, özellikle Çile el 
atması dikkat çekicidir. Bu kasıtlıdır. Güreş, Türkiye halkının çok sevdiği bir 
spor dalıdır, milli sporumuzdur. Bunun yanısıra KS ; uluslararası temaslarda 
irk sporcularının başarı kazandıkları başlıca dal te A eri güreimize el atmasının nedeni burada yatmaktadır. Onlar bu şekilde "siz her alan- 
a, güreşte bile bize muhtaçsınız"' fikrini aşılamaya çalışıyorlar. Milli sporumuzu vesayetleri altına alarak, milli onurumuza bir darbe indirmeye yelteniorlar. Me 
í Sosyal-emperyalistler, oyundan oyuna geçerek, el kol kaparak, Türkiye'nin 
sırtını yere vurmaya ç yonar, Ancak köklü bir güreş geçmişi olan h ımız, 
onların oyunlarını boşa çıkartacak ve minderin dışına fırlatıp atacaktır. 
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TİİKP 1. Kongresiyle ilgili olarak Avrupa 
Marksist-Leninist basınında çıkan haber 
ve belgeleri daha önce yayınlamıştık. Bu 
sayımızda Kongreye gönderilen ve Avrupa basınında da yayınlanan mesajları sunuyvoruz: 


ALMANYA ` 
KOMÜNİST PARTİSİ 


gereği 
MAM 


Türkiye İhtilalci İşçi-Köylü Partisi 


Sevgili yoldaşlar, 

Partinizin başarıyla sonuçlanan 1. Kongresi dolayı 
sıyla sizleri yürekten kutlar, en candan mücadele selamlarımızı göndeririz. Yeni Merkez Komitesini, özellikle de 
başkanlığa seçilen Hüseyin Gazi yoldaşı kutlarız. 

Kongreniz, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin önemli bir zaferidir. Kongreniz Marksizmi-Leninizmi ve Mao Zedung Düşüncesini savunarak ve Türkiye" 
nin sınıf mücadelesinin şartlarına uygulayarak, ülkenizdeki 
birçok parti aracılığıyla zehir saçan modem revizyonizme 
önemli bir darbe indirdi. Kongreniz, ülkenizde devrimin 

bas düşmanı olarak iki süper devleti belirleyerek ve Sovyet 
sosyal-emperyalizminin Türkiye devrimi için daha tehlikeli 
olduğunu tespit ederek iki süper devlete bir darbe indirdi. 
Kongreniz Türkiye'de devrimin bugünkü aşaması olan Milli 
Demokratik Devrimin hedefini ve yolunu çizerek, işçi 
sınıfına, köylülüğe ve bütün halka, sırtında taşıdığı dağlar 
olan emperyalizmi-özellikle de iki süper devleti- ve emperyalizmin işbirlikçisi burjuvazi ve toprak ağalarını tasfiye 
etmenin ve parlak bir geleceğe ulaşmanın yolunu gösterdi. 

Sevgili yoldaşlar, 

Özellikle ülkelerimiz iki emperyalist süper devletin 
rekabet alanı içindedir ve özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmi pençelerini ülkelerimize uzatıyor. İşte bu nedenle, 
Kongrenizin, baş savaş kışkırtıcılarına, özellikle de Sovyet 
sosyal-emperyalizmine karşı mücadeleye ağırlık vermesini, 
Mao Zedung'un geliştirmiş olduğu Üç Dünya bilimsel te- 
Zini savunarak onu ülkenizin şartlarına uygulamasını sevinçle karşılıyoruz. Böylece, partilerimiz, uluslararası 
planda esas görev olan iki süper devlete karşı bütün güçlerin birleştirilmesi görevini beraberce yerine getirecek ve 
bu mücadelede dünyanın tüm Marksist-Leninist güçleriyle 
birleşeceklerdir. 

Parti Kongreniz, çağımızın en büyük Marksisti Mao Zedung'un devrimci pratiğinin ve öğretisinin muazzam önemini vurgulayarak partilerimizin modern revizyonizme ve 
her türden oportonizme karşı mücadeledeki ideolojik birliğini de güçlendirmiştir. Partilerimizin bu sağlam temele 
dayanan ilişkilerinin gelecekte de mükemmel bir şekilde 
gelişeceğine ve ülkelerimizin Komünistleri ve işçi sınıfları 
arasındaki eski ve şanlı mücadele birliğine böylece yeni ve 
değerli bir bölüm ekleneceğine inancımız tamdır. 

Yaşasın TİİKP'nin 1, Kongresi ! 

Kahrolsun modern revizyonizm! 

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi! 

Yaşasın proleter enternasyonalizmi! 

Dünyanın tüm işçileri, ezilen halklar ve milletler birleşin! 


Christian Semler 
Almanya Komünist Partisi 
(KPD) Merkez Komitesi 


Başkanı 
Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 
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Sevgili yoldaşlar, 


Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin 1. Kongresinin 
toplanma haberini büyük bir sevinçle karşıladık. Bu Kongrenin Türkiye halkının feodalizme ve emperyalizme karşı 
mücadelesinde önemli bir adım olduğuna inanmaktayız. 

"Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi!" 
İşte, bütün dünya halklarının doğru ideolojik çizgisi budur. 

“Ne Amerika Ne Rusya!" İşte uluslararası proletaryanın kurtuluş mücadelesinin günümüzdeki doğru siyasi çizgisi budur. 

"Bağımsız, Demokratik Türkiye!" İşte, bu, bu siyasi 
çizginin ülkenize uygulanmasıdır. 

Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! 

Yaşasın Türkiye ve Avusturya Halkları Arasındaki 
Dostluk! 


Avusturya Komünist Birliği 


Merkez Komitesi Sekreteri 
Walter Linder 
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Merkez Komitesi Başkanı Hüseyin Gazi Yoldaşa, 
Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 


Belçika Marksist-Leninist Komünist Partisi Merkez 
Komitesi geçtiğimiz 9-10 Eylül'de Türkiye İhtilalci İşçi 
Köylü Partisi'nin başarıyla yapılan 1. Kongresini büyük 
bir sevinçle selamlıyor. 

Partilerimiz arasındaki ilişkiler eskidir; bu ilişkiler, 
dostluğa, büyük görüş birliğine ve proleter enternasyonalizmine dayanmaktadır. Kuruluşundan bu yana, 8 yıldan beri Partiniz modern revizyonizme, yerli gericiliğe ve 
iki süper devletin hegemonyacılığına karşı büyük, yiğit 
mücadeleler verdi. 

1. Kongrenizin, Başkan Mao'nun geliştirdiği Üç Dünya 
Teorisini savunmasını ve bu teorinin, bugün uluslararası 
Komünist hareketin sınıf çizgisi olduğunu belirtmesini 
çoşkuyla selamlıyoruz. üç Dünya Teorisi, iki süper devlete, özellikle de dünyada savaşın esas kaynağı olan Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı birleşik cephenin kurülması yolundaki mücadeleyi güçlendirmenin zorunlu oldugunu gösteriyor. İşte bunun için, günümüzde Üç Dünya 
Teorisine ve uluslararası Komünist hareketin birliğine kar- 


şı büyük çapta bir revizyonist saldırı başlatıldı. Bu saldırı 


Brejnev ín emellerine hizmet ediyor. Biz, gerçek Mark- 


sist-Leninist partiler arasındaki birliği ve dayanışmayı savunacağız ve güçlendireceğiz. Bu birliğin temelinde Marksist-Leninist partilerin eşitliği yatar; aralarında hiyerarşi 


yoktur; ''baba” parti yoktur; nereden gelirse gelsin ve nasıl 


olursa olsun hiçbir müdahale hoşgörüyle karşılanamaz. 


Zamanımızın en büyük Marksist-Leninisti Başkan Mao" 


nun anısına saygı göstermek ve başında, O'nun karar!; takipçisi Başkan Huo Guo-feng'in bulunduğu Çin Komünist 
Partisi'ni 
yoruz. Bu, proleter enternasyonalizmine dayanan doğru 
bir tutumdur. 


desteklemek konusundaki tutumunuza katılı- 


Sevgili kardeş Partimiz, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü 


Partisi'ne büyük başarılar dileriz. 


Belçika Marksist-Leninist 
Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Birinci Sekreteri 
Fernand LEFEBVRE 
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FRANS 
MARKSİST-LENİNİST 
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Türkiye İhtilalci İşçi-Köylü Partisi 


Geçtiğimiz 9-10 Eylül'de, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü 


Partisi nin 1. Kongresinin gizlilik şartlarında başarıyla yapıldığını sevinçle öğrendik. 


Bu 1. Kongreniz olmakla birlikte, Türkiye İhtilalci İşçi 


Köylü Partisi ve Fransa Marksist-Leninist Komünist Partisi birbirine yabancı değildir. Partiniz, Türkiye'deki 57 yıl 
hk komünist hareketin tecrübesinin gerçek mirasçısıdır. 
Partinizin kuruluşundan bu yana, 8 yıldan beri, Partileri: 
miz Marksizm-Leninizm ve Mao Zedung Düşüncesinin temel ilkelerine dayanarak durmadan derinleşen sağlam ve 
kardeşçe mücadele bağları kurdu. 

TİİKP'nin 8 yıldan beri, Türkiye proletaryası, yoksul 
köylülük ve ezilen halk kitleleriyle bağlarını sıkılaştırarak 
emperyalizme, yerli gericiliğe ve revizyonizme karşı ta 
vizsiz bir mücadele içinde kurulduğunu ve geliştiğini bili 

Z. 
p Kongreniz, Partinizin zamanımızın en büyük Mark 
sisti Başkan Mao'nun geliştirdiği ve bugün uluslararas 
Komünist hareketin sınıf çizgisi olan Üç Dünya Teorisin« 
bağlılığını kararlılıkla bir kere daha onayladı. Bu ortal 
tahlil, Partilerimizi hegemonyacılığa karşı geniş bir düny: 
birleşik cephesi kurma, ülkelerimizde devrimci görevler 
yerine getirme ve iki süper devletin savaş tehlikesine ve 
özellikle bugün savaşın esas kaynağı olan Kremlin reviz 
yonistlerine karşı ortak mücadelelerinde kaynaştırıyor 

Fransa'da, Fransız işçi sınıfı ve göçmen işçilerle bin 
likte omuz omuza, ülkemizin her yanında sınıf mücadele 
sine katılan bir Türkiye proletaryasının varlığı da Part 
lerimiz arasındaki bağların sıkılaşmasında bir etkendi: 


“Yaşasın Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisinin 1. Kongresi 
Yaşasın TİİKP ve FMLKP'nin Mücadele Birliği! 


Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! É 
Bütün ülkelerin Proleterleri, Ezilen Milletler ve Halklar 
Birleşin! 


Fransa Marksist Leninist 
Komünist Partisi 
Merkez Komitesi 
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Türkiye İhtilalci İşçi-Köylü Partisi'ne 


Yoldaşlar, 

İsveç Komünist Partisi, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisinin 1. Kongresine en sıcak selamlarını gönderir. 

Partiniz, her zaman tutarlı bir Marksist-Leninist yol 
izledi. Partiniz, kitle mücadelelerinin iç ve dış sınıf düşmanlarına karşı mücadelenin, modem revizyonizme ve her 
türden oportünizme karşı mücadelenin içinde çelikleşti. 
Partiniz geniş kitlelerin, Türkiye işçi sınıfının ve milli azınlıkların arasında her geçen gün daha fazla destek kazandı. 
İşte bu nedenle gericilik ve modern revizyonizm partinize 
her zamankinden daha çok saldınyor. 

Bugün dünyada durum mükemmeldir. Dünya halkları 
iki süper devlet, SSCB ve ABD'ye karşı birleşiyorlar. İk 
süper devlete, özellikle Sovyetler Birliği'ne ve yeni bir dün 
ya savaşı hazırlıklarına karşı mücadelede temel güç, Üçün 
a Dünya'dır. Süper devletlerle her yerde mücadele edilmeidir. 

Türkiye önemli bir stratejik duruma sahiptir. İki süper 
devlet Türkiye'ye sızmaya ve hakim olmaya çalışıyorlar. 
Her iki süper devletin Türkiye'de uşakları vardır. Türkiye 
emekçi kitlelerinin, iki süper devlete ve uşaklarına, Türkiye'nin milli bağımsızlığı uğruna ve savaş tehlikesine karşı, iç sınıf düşmanlarına ve onların müttefiklerine karşı, 
modern revizyonizme karşı, günlük talepler ve stratejik 
hedef olarak milli demokratik devrim için partinizin önderliğinde verdiği mücadele İsveç işçi sınıfının ve partimizin mücadelesine destek olmaktadır. Bu mücadele süper 
devletlere karşı oluşan dünya çapında cephenin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

Yoldaşlar, 

Partinize başarılar dileriz! İster devrim savaşı önlesin, 
ister savaş devrime yol açsın, Partinizin zafer kazanacağına, Türkiye halkının zafer kazanacağına ve milli demokratik devrimi zafere ulaştıracağına inancımız tamdır. 
Komünist selamlar 


İsveç Komünist Partisi 
Siyasi Bürosu 
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Türkiye İhtilalci İşçi-Köylü Partisi (TİİKP) 


Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 1. Kongresi Bildirisi'ni ve Bütün ülkelerin Proletaryasına ve Komünist Parti- 


lerine mesajını gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Parti 
Kongresinin başarıyla sonuçlanmasına candan sevindik, 
sizlere Komünist selamlarımızı yollarız. 

Partimiz, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin 1. 
Kongrede kabul edilen ve güçlendirilen doğru siyasi çizgisini ve pratiğini tanımakta ve saygı duymaktadır. TİİKP 
Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini Türkiye nin 
somut şartlarına uyguluyor, üç Dünya stratejisinin proleter enternasyonalist çizgisi doğrultusunda mücadele ediyor. TİİKP, iki süper devlete karşı birleşik cephe ve Milli 
Demokratik Devrim için Türkiye'de işçi sınıfının ve en 
geniş halk kitlelerinin en önünde mücadele ediyor. TİİKP, 
baş düşman olarak iki süper devleti ve Türkiye devrimi 
için esas tehlike olarak da Rus sosyal-emperyalizmini görüyor. Revizyonizme karşı Marksizm-Leninizmin uzlaşmaz mücadelesini güçlendiriyor. e 

Yoldaşlar, Partilerimiz arasındaki bağlar sağlam bir 
temele dayanmaktadır. Karşılıklı ilişkilerimizin Marksizm- 
Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi doğrultusunda gelişmesi için her türlü katkıda bulunmaya kararlıyız. 


İsviçre Komünist Partisi 
Marksist-Leninist 
Merkez Komitesi 
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Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 


1. Kongreniz, Türkiye halkının kurtuluşu ve milli bağımsızlık uğrunda verdiği mücadele açısından önemli bir 
olaydır. 

Bu olay nedeniyle sizi kardeşçe ve militanca kutlayan 
Partimiz, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumunun bilincindedir: Türkiye'nin sınırları Avrupa'da ve Avrupa'nın 
Akdeniz ve Orta Doğu kanatlarında, daha saldırgan olan 
Sovyet sosyal-emperyalizminin askeri birlikleri ve savaş 
gemilerinin, karadan ve denizden tehdidi altındadır. 

İtalya Birleşik Komünist Partisinin, Türkiye halkının, 
1. Kongrenizde saptandığı gibi Üç Dünya Teorisini uygulayan Komünist Partisinin önderliği altında, iki süper devlete ve özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı başarıyla mücadele ederek bütün güçlüklerin üstesinden gelecegine ve iç ve dış düşmanları yeneceğine olan inancı tamdır. 

Tuttuğunuz yol, Türkiye halkına kendi bağımsızlığını 
savunma uğruna mücadele etmesini ve onun devrim yolunda ilerlemesini sağlayacaktır. 

Sevgili yoldaşlar, birliğimiz, merkezini revizyonist Moskova kliğinin oluşturduğu modern revizyonizme karşı verilen mücadele içinde güçleniyor; bu mücadele, uluslararası 
komünist hareketi güçlendiriyor, sosyal-emperyalizmin ve 
"süper-devrimcilerin” yaptığı bütün bölücü manevraları 
tecrit ediyor. 

Marksizm -Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi ile silahlanmış Partilerimiz bu yıllarda, sınıf mücadelesinin ateşi içinde büyüdüler; Kruşçev-Brejnev'in öne sürdüğü "rehber parti” teorisine karşı verilen savaşta çelikleştiler; mücadele 
tecrübelerinin sonucundan, ülkelerinde devrimin strateji 
ve taktiğini geliştirmek için esas olarak kendi gücüne dayanmayı öğrendiler. 

Bugünkü uluslararası siyasi şartlarda, Avrupa ülkeleri ve 
halklarının ve İkinci Dünya ile Üçüncü Dünya ülkeleri ve 
halklarının birliği uğruna sarfedilen çabaları ve mücadeleyi 
yoğunlaştırmak önem taşımaktadır. 

Bunu, iki süper devlete ve özellikle Yeni Çarların saldırgan emellerine karşı verilen mücadele zorluyor; bunu, 
ABD-SSCB arasındaki rekabetin veher şeyden önce Sovyet 
sosyal-emperyalizminin dünya çapındaki emellerinin bir- 
gün yol açacağı bir üçüncü dünya savaşının artan tehlikesi 
zorluyor. 

Yaşasın İtalya ve Türkiye Halkların Birliği! 

Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! 

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi! 


İtalya Birleşik Komünist Partisi, 


Genel Sekreteri, 
Osvaldo Pesce 
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Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ne 


Partimiz, Norveç-AKP (ML)'nin üyelerinin ve taraftarlarının adına, Norveç proletaryasının ve emekçi kitleleri- 


wc 


gönderilen mesajlar 


nin adına kardeş Partimiz olan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü 
Partisi nin (TİİKP) başarıyla sonuçlanan 1. Kongresini hararetle selamlıyor. 

AKP (ML) Türkiye'nin yiğit işçilerinin ve halkının devrimci mücadelesinin öncüsü olan TİİKP'yi desteklediğini 
bir kere daha belirtir. Partilerimiz, Marksizm-Leninizm- 
Mao Zedung Düşüncesi temelinde birleşerek süper devlet 
hegemonyacılığına, emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve 
gericiliğe karşı mücadelenin itici gücü olarak, Üçüncü Dünya halklarını destekliyor ve dünya halklarının baş düşmanı 
olan iki süper devleti, özellikle de daha saldırgan olan Sovyet sosyal-emperyalizmini mahkum ediyorlar. 

TİİKP'nin başarılı 1. Kongresi, dünya Marksist-Leninist 
hareketini güçlendirmekte ve birliğini sağlamlaştırmaktadır. 

Yaşasın TİİKP! 

Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! 


AKP (ML) Merkez Komitesi'nin 
Yürütme Komitesi 
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Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Merkez 
Komitesi Başkanı 
Hüseyin Gazi Yoldaşa 


Sevgili Yoldaş, 

Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Merkez 
Komitesi adına, sizi, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi” 
nin 1. Kongresinin yapılması dolayısıyla hararetle selamlıyorum. 

1. Kongreniz, dünyada büyük kargaşalıkların hüküm 
sürdüğü ve Komünist partiler arasındaki birliğin giderek daha zorunlu hale geldiği bir dönemde yapıldı. 

1. Kongreniz, Partinizin çizgisini, milli bağımsızlık, Milli ve Demokratik devrim uğruna mücadele çizgisini bir kere daha onayladı. 

Bütün dünyanın gerçek komünistlerinin doğru bir 
strateji geliştirmelerinde bir pusula olan Üç Dünya Teorisini savunan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 1, Kongresi, Rus sosyal-emperyalizminin uşakları "süper devrimci" Troçkistlere esaslı bir darbe indirdi. 

Türkiye ve Portekiz, Rus sosyal-emperyalizminin emelleri açısından can alıcı stratejik öneme sahip iki ülkedir. 
Sosyal-emperyalizm savaşın esas kaynağı, halklarımızın ve 
tim dünya halklarının en tehlikeli düşmanıdır. Portekiz 
Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Türkiye halkının Rus 
sosyal-emperyalizmine, iki siper devletin hegemonyacılığına ve emperyalizme karşı milli bağımsızlık uğruna 
verdiği mücadeleyi destekler. 

Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist), uluslararası Komünist hareketi güçlendirme yolunda, proleter enternasyonalizmine ve Marks, Engels, Lenin, Stalin 
ve Mao Zedung'un öğretisinin tavizsiz savunulmasına dayanan Partinizin 1. Kongresinde onaylanan çizgisinin, Partilerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağından emindir. 


Portekiz Komünist Partisi 
(Marksist-Leninist) 
Genel Sekreteri 
Heduino Gomes (Vilar) 
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Hüseyin Gazi Yoldaşa, 
Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Merkez 
Komitesine 


, 1. Kongrenizin yapıldığını büyük bir memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu olay, İBilen revizyonist 
kliğine ve her türlü oportünizme, özellikle de üçlü Blok" 
a ali kazanılan zaferi gösteriyor. 

Mu KP, yönettiği yiğit mücadeleyle ve halk kitlelerine 
önderlik ederken temel aldığı siyasi ve ideolojik çizgisiyle. Mustafa Suphi'nin önderlik ettiği şanlı Partinin ger- 


çek takipçisi olduğunu göstermiştir. Sovyet sosyal-emperyalizminin Amerikan emperyalizminin nüfuz alanlarını 
elinden alma ihtirasının dünyada ve özellikle Avrupa'da 
yeni bir dünya savaşının ağırlığını hissettirdiği günümüzde TİİKP, Mustafa Suphi'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya koyduğu doğru görüşü yeniden ele alıyor. 

TİİKP, Başkan Mao Zedung'un geliştirdiği bilimsel 
üç Dünya Teorisi tahlilini, emperyalizme son vermek 
için gerçek yolu gösteren dünya çapındaki sınıf tahlilini 
savunuyor. 

Türkiye toplumunu yarı-feodal yarı-sömürge bir toplum olarak tahlil eden TİİKP, ardından sosyalist devrime 
geçmek üzere, Milli Demokratik Devrimi zorunlu aşama 
olarak belirledi. 4 

Ülkemizde emekçi kitleler, proleter devrimi ve prole- fi 
tarya diktatörlüğü kurulması uğruna iç ve dış düşmanlara 
karşı amansız bir sınıf mücadelesi yürütmektedir. 

İç düşmanlara ve aynı zamanda yabancı empetyalistlere, özellikle dünya devriminin baş düşmanları olan 
iki süper devlete karşı mücadele veren Portekiz Komünistleri, proletaryası ve bütün Portekiz halkı, barış ve anti- 
emperyalist dünya devrimi uğruna süper devletlerin 
hegemonyacılığına karşı en geniş dünya birleşik cephesinin kurulması için çalışan bütün proleter devrimcilerle ve í 
her şeyden önce sosyalist ülkelerle, bütün ezilen milletler ve halklarla; denetimin, baskının, ezilmenin ve ilhak 
tehdidi altındaki bütün ülkelerle dayanışma içindedir. 

Partinin Yeniden İnşası İçin Komünist Birlik (Marksist-Leninist) Merkez Komitesinin, 1. Kongrenizin belirlediği ışığın kılavuzluğu altında, Türkive İhtilalci İşçi 
SE Partisinin yeni zaferler kazanacağına inancı tamır. i 

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi! 
Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! i 
Yaşasın Komünizm! 


Partinin Yeniden İnşası İçin 
Komünist Birlik (Marksist-Leninist) 
Merkez Komitesi Adına j 
Birinci Sekreter 
Jorge Rocha 
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MARKSİST-LENİNİST 
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APA ASM YAL REM 2 


Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi 


ge İde. 


Türkiye'de gizli şartlar altında kısa bir süre önce topla: 
nan Partinizin 1, Kongresi dolayısıyla, sizlere kalpten devrimci selamlarımızı gönderir, Partinize görevlerini yerino 
getirmede başarılar dileriz. 

Parti Kongreniz hem Türkiye Komünist hareketinir. 
hem de uluslararası Komünist hareketin uzun yıllar bo: | 
yunca edindiği kazançlar temelinde emperyalizmi, sosyal- | 
emperyalizmi, satılmış burjuvazi ve toprak ağalarını yıka- d 
cak ve onların yerine yeni mutlu hayatı getirecektir. Kong ` 
reniz Partinizin ideolojik, siyasi ve örgütsel çizgisini berral ` | 
bir şekilde saptadı ve Türkiye'de Milli Demokratik Devri: o 
min yolunu aydınlattı. | 

Parti Kongreniz, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Dü. 
şüncesinin bayrağını yükseklerde tutarak dünya proletar- ] 
yasının ve dünyanın ezilen milletler ve halklarının büyük 
öğretmeni ve önderi Başkan Mao Zedung'un eserini öğ: 
retilerini, ve Üç Dünya hakkındaki dahiyane teorisini sa: ` 
vundu, ex 

Parti Kongrenizin kararları, Başkan Mao Zedung'u ve 
onun çizgisini, uluslararası Komünist hareketin çizgisini 
ve birliğini hedef tahtası yapan faaliyetlere, revizyonizme 
ve her türden oportünizme indirilmiş ağır bir darbedir. 

Bu kararlar, Türkiye Komünistlerini silahlandırmakta: 

ve onlara sürdürdükleri çok yönlü ideolojik mücadelede 
doğru yolu göstermektedir. 
, Parti Kongreniz uluslararası durumun düzgün bir tahlilini yaparak savaşın ve devrimin etkenlerinin eşit şekilde yükseldiğini tespit etmekte, iki süper devlete karşı 
birleşik cephenin inşası için mücadeleyi güçlendirmenin 
zorunlu olduğunu vurgulamaktadır. 

Üyelerimizin ve taraftarlarımızın adına, Partinizin 
1. Kongresinin kararlarını hararetle selamlarız ve Partinize mücadelesinde yeni başarılar dileriz. 

Partinizin 1. Kongresinin kararları, Partilerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyor, halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışmayı derinleştiriyor. Hele 
komşu , halklarımızın aynı idealler uğruna yan yanı 
aynı düşmanlara karşı mücadele verdikleri bugün, bu 
bizim için özel bir anlam taşımaktadır. 

Yaşasın Yenilmez Marksizm-Leninizm 

dung Düşüncesi! 

Yaşasın Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi! 

Yaşasın Partilerimiz Arasındaki Birlik ve Dayanış. 
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ieinam Kamboçya'ya 
giriştiği saldırıya 
derhal son vermelidir 


Demokratik Kamboçya ile Sosyalist Viet- 


nam Cumhuriyeti arasındaki bazı sınır anlaşmazlıkları son günlerde gerginleşerek çatışmaya dönüştü. Vietnam Kara Kuvvetlerine 
ait birlikler, Demokratik Kamboçya'nın toprak bütünlüğünü çiğneyerek, ülkenin içerlerine kadar ilerlediler. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların bu yönde gelişmesi son derece 
üzüntü vericidir. 

Demokratik Kamboçya Hükümeti Başbakanı Pol Pot yoldaş, 28 Eylül 1977 tarihinde 
yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Biz, 
Demokratik Kamboçya halkı, Demokratik 
Kamboçya Hükümeti ve Kamboçya Devrimci Ordusu, hiç bir şart altında, uzak olsun 
yakın olsun hiç bir ülkeye karşı saldırı, provokasyon, müdahale, yıkıcılık ve casusluk 
faaliyetlerine girişmeyeceğiz. Bununla beraber, hiç kimsenin Demokratik Kamboçyamıza ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı, 


provokasyon, müdahale, yıkıcılık ve casusluk faaliyetinde bulunmasına da asla izin 
vermeyeceğiz." 

Demokratik Kamboçya Hükümetinin görüşmelere oturmak için Vietnam kuvvetlerinin Kamboçya topraklarını terketmesi talebi son derece haklıdır. Vietnam, Kamboçya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne 
yönelen bu saldırıya derhal son vermeli ve 
Kamboçya topraklarını terketmelidir. 

Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği 
bu saldırı, Sovyet sosyal-emperyalistlerinin 
yeni bir provokasyonu ve sosyalizme yönelen yeni bir saldırıdır. Sosyal-emperyalistler, 
her gün Vietnam'ı Kamboçya'ya daha fazla 
saldırmaya kışkırtmaktadır. Revizyonizme 
karşı kararlı ve açık bir mücadele vermemek, 
Vietnam'ı bugün sosyalist bir ülkeye saldırmaya kadar götürmüştür. Bu saldırı, yalnızca 
sosyal - emperyalistlerin Güneydoğu Asya 


bölgesinde emperyalist bir denetim kurma 
emellerine hizmet etmektedir. Yeni Çarlar 
giriştikleri bu tertiple, aynı zamanda, bölge- 
de bölünmeler yaratarak kendilerine bir dayanak bulmayı amaçlamaktadırlar. Ama 
Brejnev revizyonistlerinin bu tertipleri de 
ayaklarına dolanacaktır. Sosyal-emperyalistlerin gerçek yüzünü bir kere daha gören Güneydoğu Asya halkları, onları daha da tecrit 
edecektir. 

Vietnam, sosyalizm ve devrim davasına 
büyük zarar veren bu saldırıya derhal son vermelidir. İki ülkenin, dostluk ve enternasyonalizm ‘temelinde barışçı bir çözüm yolu 
bulmaları ve sosyal-emperyalistlerin hegemonyacılığına karşı ortak bir mücadele vermeleri son derece acil bir mesele haline gelmiştir. Kamboçya ve Vietnam halklarının ve 
tüm dünya halklarının çıkarlarına uygun tek 
yol budur. 


DOĞU ALMANYA'DA REVİZYONİST PARTİ İÇİNDEKİ 
.SOSYAL-EMPERYALIZME 
MUHALEFET HAREKETİNİN BİLDİRGESİ: 


Savaş tehlikesi iki süper devletten kaynaklanıyor | OLAYLARINI KINAYAN 


Geçen savımızda, Doğu Al 
manya'da iktidarda bulunan revizyonist parti içinde sosyal-emperyalizme karşı bir muhalefet hareketinin örgütlendiğini bildirmiştik. Bu sayımızda, "Almanya Demokratik Komünistler Birliği" 
(BDKD) adındaki muhalefet hareketinin bildirgesini kısaltarak yayınlıyoruz. Muhalefet hareketi, 
bildirgesine Doğu Almanya'daki 
sosyal-faşist baskıları eleştirerek 
başlıyor ve şöyle diyor: 


Venezuella Enerji ve Maden Bakanı Valentin Hernandez Acosta 
-OPEC'in Üçüncü Dünyanın birliğinin en güzel ifadesi olduğunu söyledi. 

Bakan "'Autentico'' dergisine 
verdiği demeçte şunları belirtti, 
"OPEC, üçüncü Dünya ülkeleri açısından önemli bir örgüt haline gelmiştir. Bu örgüt yoluyla ilk kez ülkelerimizin sesini duyurduk. Bu örgüt içinde harcadığımız çabalar 
hem ülkelerimize hem de bir bütün 
olarak Üçüncü Dünya ülkelerine yarar sağlıyor. OPEC'e üye ülkelerin 
ayrı ayrı emellerinin olmasına rağmen ortak bir hedefleri var. Bu hedef, her ülke tarafından kabul edilebilecek ve üye ülkelerin birlik ve 


VENEZUELLA ENERJİ VE MADEN BAKANI AGOSTA: 
OPEC Üçüncü Dünyanın birliğinin 
en güzel ifadesidir 


le yaptığı görüşmede ise şunları 


leniyor ve daha çok birleşiyor. Bu- 


sında kendini göstermiştir. 


"Bizler, legal dernek kurma olanaklarının henüz bulunmadığı şartlar altında, Demokratik Alman Cumhuriyeti'ndeki demokratik ve insancıl düşünceli komünistler olarak "AL 
manya Demokratik Komünistler Birliği"nde illegal olarak örgütlendiğimizi 
Alman kamuoyuna açıklarız." 

Hedeflerinin insan haklarının gerçekleştiği bir düzen olduğunu söyleyen muhallifler, bildirgelerinde barış ve 
savaş konusunu ele alıyor ve şunları belirtiyorlar : 

"Devlet kapitalizminin eşit olmayan 
gelişmesi, bugün iki emperyalist süper 
devletin, yani ABD ve SSCB'nin ortaya 


dayanışmalarını sürdürmelerinin 
daha önemli olduğunu bir kere daha gösterecek şekilde bu emelleri 
yönlendirmektir." 

Acosta "El Universal" gazetesiy- 


söyledi: "OPEC her geçen gün güç- 


gün OPEC'in, Üçüncü Dünyanın birliğinin en güzel ifadesi olduğunu 
vurgulamak isterim. Bu birlik, son 
yıllarda büyük öneme sahip stratejik 
ve geleneksel hammaddelerin etkili 
ve başarılı bir şekilde savunulma:- 


"OPEC "le ilgili olarak, dili, dini, 
tarihi ve siyasi sistemleri bu kadar 
farklı olan ülkelerin birliğinin mucizesini de görmek gerekir." 


çıkmasına yol açmıştır. 

"Savaş tehlikesi, bu iki emperyalist 
merkezden kaynaklanmaktadır. Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin sınır muhafızlarına karşı napalm bombasının kullanılması ve Çin-Sovyet sınırındaki sürekli 
gerilim Sovyetler Birliği'nin barış tezinin bir aldatmaca olduğunu ispatlamaktadır. 

"Sovyetlerin, karada, suda ve havada 
silahlanması, silah ve askeri personel 
göndererek Arap-Afrika bölgesinde savas şartlarını hazırlaması ve doğu blokunda günden güne artan askerileşmenin 
toplumun bütün kesimlerine hakim olması, dünya barışını tehlikeye sokmaktadır." 

Silahsızlanma ve askeri kuvvetlerin 
Doğu Avrupa'dan çekilmeleri konusunda Rusya'nını sorumlu tutulması gerektiğini belirten muhalefet hareketi, sömürge sisteminin yıkılması için sosyal- 
emperyalizme karşı da mücadele edilmesinin gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bildirge şöyle devam ediyor: 

"Toprakları çok fazla olan Rusya, 
neden toprak soyguncusu olarak ortaya 
çıkıyor? Biz, Kuril adalar; sorununda 
Japon yoldaşlarımızın tutumunu selamliyoruz Onlar haklı, Sovyet tutumu ise, 
Avrupa'da olduğu gibi Asya'da da 
büyük devlet Şövenizmdir." 

"Biz Çinli yoldaşların, Sovyet iktidarını ele geçiren kliğin neo-faşist olduğu şeklindeki görüşlerini paylaşıyoruz. 

“Sovyetler Birliği'nde işçi sınıfı, artı 
değerin büyük bir kısmına el Koyan, parazit bir bürokrat tabaka tarafından sömürülmektedir. 

"Kendini komünist sayan ve tam ola- 


rak toplumun çıkarlarını savunduğunu 
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ON HALK 


CUMHURİYETİ 
UÇAK KAÇIRMA 


KARARI DESTEKLEDİ 


Çin Halk Cumhuriyeti, 
Birleşmiş Milletlerin 1 Kasım 1977'de uçak kaçırma 
eylemlerini kınayan kararı- 
nın lehinde oy kullandı. 
Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: "Çin Hükümeti, maceracı ve terörist 
uçak kaçırma olaylarına ve 
mürettebata yönelen saldırı 
eylemlerine her zaman karşı 
çıkmıştır. Çünkü bu tür eylemler, uluslararası sivil havaciligm normal bir şekilde 
işlemesine müdahale etmekte ve bunu engellemekte, 
yolcuların ve mürettebatın 
hayatını ve güvenliğini ciddi 
bir şekilde tehlikeye düşürmektedir." 


ileri siren bir parti için, sosyal, ırkçı, 
milli ve dini baskı bir yüz karasıdır." 
Batı ve Doğu Almanya'nın birleşme- 


_ sini savunan bildirge, şunları belirtiyor: 


"Biz, kararlı bir milli siyasetten ve Almanya'nın yeniden birleşmesini amaçlayan, sosyalsdemokratlar, sosyalistler ve 
demokratik -komünistlerin tutucu güçlere karşı ağırlıklarını koyabilecekleri 
bir formül uygulamasından yanayız. 

“Alman işçi sınıfı tek bir işçi sınıfıdır ve böyle kalmalıdır. Dayanışma karşılıklı olarak geçerlidir. Yüzyıllarca yıllık gelenek ve kan kardeşliği ne emperyalist kuvvet siyasetiyle ne de siyasi büro kodamanlarınca tahrip edilebilir." 


